“Anarşi, terör, bölücülük, yıkıcılık,, dediler 


Bir yandan devalüasyon, 


diğer yandan 


baskı yasaları 


© SÜPER BENZİN 36,NORMAL BENZİN 32,MOTORİN VE GAZ- 
© YAĞI 20,FUEL—OİL 12, LPG 200 LİRA OLARAK SATILMA- 


YA BAŞLANDI. 


© TÜRK LİRASI'NIN DEĞERİ ÇEŞİT-Lİ YABANCI PARALAR KARŞISIN- 
DA YÜZDE 30.6 İLE YÜZDE 50 
ORANINDA DÜŞÜRÜLDÜ. 


© DEMİR, ÇELİK, ÇİMENTO, KAĞIDA YÜZDE 100 ORANINDA ZAM YA- 


PILMASI BEKLENİYOR. 


ANKARA 
(DEMOKRAT) 


, Bakanlar Kurulu'nun önceki gece geç saatlere kadar yaptığı toplantı- an sonra alınan kararların ilk uygulaması olarak Türk Lirası'nın değeri 
yüzde 30.6 ile yüzde 50 


oranında düşürüldü. Buna 
göre bir ABD Dolar'ı 70 
TL, Alman Mark'ı 40.49 
TL. oldu. Öte yandan dün sabahtan İtibaren durdurulan akaryakıt satışları yeni fiyatlar üzerinden tekrar başladı, Ye- 


(Devamı 7. Sayfada) 


AYININ TÜRKÜSÜ 


Arslan Başer KAFAOĞLU 


ir ata sözümüz vardır: "ayının kırk türküsü varsa, kırkı da bal üstünedir" der. İMF 


nme kırk reçetesi varsa kırkı da devalüasyon üstünedir. İşte yine İMF hey'eti gelmeden de valüasyon geldi. Olasıdır ki, “bizim teftiş heyeti gelene kadar devalüasyon yapmazsanız yandınız” ültimatomunu çekmiş olmalı... Emir 


hemen yerine getirildi... Paramız 


yüzde 48 ora- 


nında (Dolara göre) düşürüldü. Belki de Mark'a göre değer düşürme bu oranın da üstündedir. 
Bu yazıyı yazdığımızda bu oran henüz ilân o- 


lunmamıştı. 


IMF'nin devalüasyondan gayri türküsü yoktur, reçetesi yoktur. Ama fabrikalan durmuş, 


(Devamı 7. Sayfada) 


DPT Eski Müsteşarı Bilsay Kuruç 


“iktidar DPT'yi tabela olarak 


tutmayı amaçlıyor” 


© DPT ESKİ MÜSTEŞARI BİLSAY KU-RUÇ, İKTİDARIN PLANI TEMELDEN KALDIRMAYI HEDEFLEDİĞİNİ SA— 


VUNDU. 


ANKARA 
(DEMOKRAT) 


, Devlet Planlama Teşkilatı eski Müsteşarı Bil-Say Kuruç, DPT'de sürdürülen kıyımların, başa devlet dairelerinde de Börülen iktidar olan siyasi Partinin devlet kademelerini kendi siyasal görüşü doğrultusunda hareket èdecek kişilerle doldutulmasından ibaret olmadığını belirterek, "İktidar 

PT'yi sadece tabela olarak tutmayı amaçlıyor" 
dedi, 


Kuruç Demokrat'a 
Yaptığı açıklamada, iktiarın Türkiye'nin kalkın-Müsında planı temelinden Ortadan kaldırmayı amaç-Adığını savunarak şunları Söyledi: 
tasfiye eylemi 


(Devami 7. Sayfada) 


HABER MERKEZİ 


Kısma adı TOSİAD olan Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'- 


BELGE 


Yeniden 
Soğuk savaş? 


HABER MERKEZİ 


DİSK'e bağlı işçiler, dün İzmir'deki tüm iş yerlerinde TARİŞ olay- 


larını protesto etmek için, iki saat süre ile işi bıraktılar. 


DİSK Genel Sekreteri 
Fehmi Işıklar, bu konudüzenlediği basın 


Devrimcilerin safına katılan Milli Eğitim eski Bakanı Samoya 


“SALVADOR'DA HALK KAZANACAK” 


vey” ” hia Ba 


KE... A 


ar 


sw 


gecekondu mahallelerinde “insan avı' peşinde. (Keystone-Zürih) ' 


Cuntaya karşı mücadele eden tüm sol gruplar “Birleşik Halk Hareketi” adında bir örgüt kurdular 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ (AA, AFP VE 
REUTER) 

Bir Orta Amerika ülkes olan El Salvador'da olaylar gittikçe yoğunlaşırken devrimcilerin 


“Dur! 


TÜSİAD: Türk ekonomisinin kurtuluşu dışa açılmak 


nin, yarin toplanacak genel kurul toplantısına sunulmak üzere hazırlanan raporda, Türk ekonomisnin kurtulu- 


safına katılan eski Mili Eğitim Bakanı Samoya "Salvador halkı kazanacaktır"'dedi. 

El Salvador'da gösteriler birbiri ardına sürerken, köylülerin 


bundan birkaç ay önce aldıkları düşük ücretleri protesto için başlattığı gösteriler, Ulusal Muhafızların açtığı ateş sonucu 300 kişinin ölümüne yolacmıstı. 


men ardından cuntaya karşı tüm sol gruplar birleşe- 


rek "Birleşik Halk Hareketi" adında bir örgüt 


oluşturdular, ` Örgüte "katılanlar arasında bazı eski bakanlar da bulunuyor, 

Ajansların verdiği 


(Devamı 7. Sayfada) 


Bu gösterilerin he- 


mücadele eden 


Üsküdar ve Bakırköy'de 


şunun "dışa açılmakta” olduğu vurgulandı. 
Türkiye'nin 1980 yr lna, "dışa açılmaması- nın sıkıntısında ve enflasyondan boğulmak üzere" olan bir ekonomi ile girdiğinin kaydedildiği raporda, ağustos 1977'den bu yana bunalımdan çıkmak için çaba harcandığına işaret edilerek “28 ayda dört paketin sarsıntısını geçiren ekonomi ve dört” paketin zamdan başka birşey getirmediğini gören halk, 1980 
yılına beşinci paketin, Demirel o hükümetinin “yangını söndürme" pas. 
ketinin bekleyişi içinde grdi" denildi. Raporda» paket tedbirinin iki 


(Devamı 7. Sayfada) 


4 
HABER MERKEZİ 

Üsküdar ve Bakırköy'de güvenlik kuvvetlerinin "dur" uyarısına uymayan iki kişinin öldürüldüğü bildirildi. 

İlk olay Bakırköy Parseller Son durak'ta meydana geldi. Saat 23 siralarında güvenlik kuvvetleri, durumundan şüphe-. 
lendikleri bir kişiye "dur" uyarısında bulundular, 
Ancak ihtara uymayan 
Nazmi Yiğit vurularak öldürüldü. Yiğit'in şöförlük yaptığı bildirildi. 

İkinci olay da Üsküdar'da meydana geldi. 
Kontrol görevi yapan gü- 

(Devamı 7. Sayfada) 


uyarısına uymayan öldürüldü 


İran'da Devlet 
Başkanlığı seçimleri 

“dün yapıldı 


(HABERİ 7. SAYFADA) 


Bakanlar 
Kurulu THY 


grevini erteledi 


(HABERİ 7. SAYFADA) 
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d 
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SANDALCI 
| Demirel 


Donkişot mu? 


| Sayfa -2 
x 


Işıklar: Halka karşı insanlık dışı davranan güvenlik görevlilerine işten el çektirilmelidir 


İzmir'de işciler un iki saat süre ile isi bıraktılar 


© İzmir'de 63 demokratik kitle örgütünün 
“Demokrasi Mücadelesi 
Miting ve Yürüyüşü,, bugün yapılıyor da 


toplantısında, “TARİŞ ve İzmir'de olanlar siyasal iktidarın görülmedik bir işçi kıyımı gerçekleştirmek o istemesinden doğmuştur." dedi. Işıklar, İzmir'deki tüm işyerlerinde iki saatlik direniş karan alındığını be lirterek, TARİŞ Genel Müdürü'nün TARİŞ'e faşist militanlar yerleştirmeye uğraştığım söyedi. 
Işıklar şunları dedi: 
"Bugün saat 11 ile 12 
arasında bütün İzmir'de, bütün işkollarında, bütün işyerlerinde DİSK'e bağlı işçiler TARİŞ işçileri ile dayanışmalarını gösterecekler, kendi işyerlerinde (çalışma vè yaşama (özgürlüklerine) yönelecek muhtemel sal- 
(Devamı 7. Sayfada) 


43 demokratik 
kitle örgütü ve sendika baskıları kınadı 


ANKARA 
(DEMOKRAT) 


Ankara'da toplanan 
43 sendika ve kitle örgütü 
adına yapılan ortak açıklamada, baskılar protesto edildi ve kapatılan demokratik kitle örgütleri. 
nin açılması istenerek, 
"bu uygulamaların demokras güçlerini susturmayı, yoketmeyi hedeflediği artık iyice ortaya çıktı" denildi. 

Demokratik hakların giderek tamamen yokedildiği belirtilen açıkla- 


İngiltere 
Sovyetlerle ilişkilerini askıya aldı 


LONDRA (AJANSLAR) 


İngiltere'nin, SSCB' 
nin Afganistan'a müdahalesi ile ilgili olarak, bu ülke ile olan siyasi, ticari, kültürel ilişkilerinin askıya alındığı bildirildi. 

Orta—Doğu'ya yaptığı geziden sonra, Lordlar kamarasında Thacher hükümetinin aldığı kararları açıklayan Dışişleri Bakanı Lord Carrington, bu tedbirleri şöyle sıraladı: 

“Ingiltere ile SSCB arasındaki Hükümet ve Bakanlar düzeyindeki ilişkiler yeni bir karara kadar askıya alınacaktır. 


(Devamı 7. Sayfada) 
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mens 
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ÖLDÜRÜLEN ADANA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ KURMUŞTU 


...... ze a NN 


Faşistleri yakalayan 


emniyet ekibini İçişleri 


- Bakanı dağıttı 


ADANA (DEMOKRAT) : 


Geçtiğimiz yılın ağustos ayında öldürülen FE n» ; niyet Müdürü Cevat Yurdakul tarafından Adana ` Emniyet Müdürlüğünde oluşturulan , kadro İçişleri Bakanlığı'nın telz emri ile dağıtılarak çeşitli illere sürgün edildi 

Faşistlerce öldürülen Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul'un göreve getirdiği emniyet mensup: ları başarılı çalışmalar yapmış ve silahlı sağ ey lemcilerce meydana getirilen birçok olayın kay nağına inmeyi başarmışlardı. Bu arada Adana içinde gerçekleştirdikleri seri operasyonlarla slahlı sağ eylemcilerden bir bölümünü yakalamış tibbi ilaç stokçuluğunu ortaya çıkarmışlardı. 

Cevat oYurdakul'un öldürülmesinden sonrs meydana gelen olaylar nedeniyle 6, Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı'nca gözaltına alınar sözkonusu polislerden 15'inin geçtiğimiz günler de emniyet müdürlüğüne çağrılarak başka illere atandıkları kendilerine bildirildi. Sürülen, emni yet mensuplarına Devlet Memurları Yasası'ndar doğan çeşitli alacaklarının ödenmediği ve 15 gün lük yol izinlerinin kullandırılmadığı öğrenildi Kış ortasında istekleri dışında başka illere ats | nan emniyet mensuplarından bazılarının eşlerinir' de Adana'da görevli oldukları, bu nedenle dı mağdur durumda kaldıkları belirtildi. . 


MHP Adana'da karanlık oyunlar tezgahlıyor 


ADANA (DEMOKRAT), 


ae 


CHP Adana İl Gençlik Kolları Sekreteri Do» gan Bodur, yaptığı yazılı açıklamada, "Adana'da! 
MHP'nin karanlık oyunlar tezgahladığını, birçok’ işverenin işçi çıkarımı yoluyla, MHP'nin bu iş“ tekleri doğrultusunda tavır aldığıni belirtti, : 

Oynanmak istenen oyunlarla ilgili örnekler ve» ren Bodur, "İlk olarak Ozbucak'ta çalışan yüzlerce devrimci işçi fabrikanın kapatılması gerekçe gösterilerek açlığı mahkum edilmiştir, Bunu 


Sümerbank'ta yetkili sendika olan Tekstil'in yer 


gön sarı Teksif'in yetkili kılınması takip etti” de- 
4 (Devamı 7. Sayfada) 


CHP LI KÖYLÜOĞLU 


"Seyahat u u | syan faşist zorbalarca 


ciğneniyor,, 


ANKARA (DEMOKRAT) 


Sivas CHP Milletvekili Azimet Köylüoğlu Sivas'tan Ankara'ya gelen ve giden yol- 


cuların Akdağ Madeni, Yozgat ve Yalı kon naklama yerlerinde saldırıya uğradıklarını, £ otobüslerin durdurularak zorla faşist ideoloji yayan kitapların pahalı fiyatlarla verildiğini bildirerek, almayanların 5—10 kişilik faşist timler tarafından dövüldüğünü söyledi, 


Bazılarının bıyıklarının yarısının kesil diğini, kadınlara da faşistlerce baskı yapıl dığım ifade eden Köylüoğlu, Anayasanın güvencesi altında olan seyabat özgürlüğünün kısıtlandığını kaydetti. p 

Sivas halkının yakıtsızlıktan hastalık teh- © likesiyle karşı Karşıya geldiğini anlatan Köy: “ üoğlu, Başbakan Süleyman Demirel'e bir mektup göndererek önlem alınmasını istedi. ` 


LDS 


.. rı 
Dörtyol ve Payas'ta kağa çık ğisokağa çıkma yasağıkondu, çok sayıda u u au kişi gözaltında 
© TUTUKLU BULUNAN MADEN- 
IŞ SENDİKASI SENEL BAŞKANI KEMAL TÜRKLER VE ARKA-DAŞLARINI ZİYARET ETMEK 


İSTEYEN 1000 İŞÇİYE İZİN VE-RİLMEDİ. 


© SEFAKÖY YANDIM Ça VUŞ BENZİN İSTASYONUNDA DUR-MAKTA OLAN NATO'YA AİT 3 | ARABA BENZİN DÖKÜLEREK © YAKILDI. 


© TARİŞ OLAYLARINI PROTESTO j EDEN İTÜ ÖĞRENCİLERİNDEN 35'l GÖZALTINA ALINDI. 


(HABERİ 4, SAYFADA) 
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OCAK 1980 


EMİL 
GALİP 


Akşam eve geldiğimde TV haberlerinde spikerin sesi Demirel'in ağzından bunca yılda kim bilir kaçıncı kez, "Türkiye'nin en büyük düşmanı komünizm" diyordu. Hangi nedenle, nerede diyordu? Haberin başını (o duyamamiştım. 
Sonunu da izlemedim. Nasılsa yıllardır aynı sözü yineleyip duruyordu. O da, başkaları da. 
Düşündüğünü söylemek ya da şöyle ya da böyle düşünür görünmek herkesin hakkı. Üstelik, böyle düşünmek, 141-142'ye de girmediğinden, rahat. 
Yurtseverlik atına atladınız, Vatan ve Millet kalkanını sol elinize aldınız, TCK'nın 141-142, maddelerini de mızrak diye kuşandınız mı, artık karşınızdakilerle, ayının bilmem nesi ile oynaması gibi, dilediğinizce oynardınız. 

Ya da, Donkişotcasına yeldeğirmenlerine saldırırdınız. 

Öyle ya... Bu hâle, ülkeyi komünistler yönetiyordu da ondan mı geldik? Yoksa her eleştiriyi "Komünist bunlar" yaygarasıyla boğmaya çalışan kafaların kaba kurnazların ellerinde mi bugünkü duruma düştük? 

Koala Şöyle yapar, böyle ederlerse..." 

se? 

İyi ama, siz gelmişsiniz, yapıyor ve ediyorsunuz, 

Ve, ettiğiniz ortada! 


Demirel 
Donkişot mu? 


Neydi o "iktidarın ilk yüz günü" şişinmeleri? 


rip, Gülcügil nâm zâtı İçişlerine getirmekle mi? 
Allah için, sihirli formül meyvelerini vermekte 


hiç de gecikmedi. 


Nasılsa yasaların eline düşmüş, ne kadar kanlı faşist katil varsa, ellerini kollarını sallayarak, teker teker cezaevlerinden çıkıp gitti. Hatay-Tariş rezaletleri sergilendi. İşkence, şimdiden 12 Mart'ı mumla aratır duruma geldi. 

1950'lerin başında, NATO'ya gireceğimiz siralarda, Amerikan Dışişleri Bakanı Dulles Türkiye ye geldiğinde, Ankara'daki Amerikan Haber Merkezi'nin ve İngilizce kitap satan bir kitap evinin önlerinde iki zararsız bomba patlatılmış ve kırılan camlarla, Türkiye'deki komünist tehlikesi- nin varlığı, her yerde boğanın kırmızı görmesi gibi komünist tehlikesi gören, Amerikalı Bakana —ince bir kurnazlıkla — ispatlanmıştı. 

30 yıldan beri kafalar değişmedi. 

Camilere bomba koymalar... komünistler —Aleviler Camiyi bombaladı yollu köylere haber sal- 


malar... 


bombalı paketlerle adam uçurmalar... 


otel odalarından kalabalıklara ateş etmeler.... 
MGK'un toplandığı gün Tariş'te operasyonlara 


girişmeler vb. 


Bilmiyorum, Demirel'in şu "İlk yüz gün''ü belki de Kennedy'nin ünlü "Bin günlük iktidarı"'n- 


dan esinlenmiştir. 


1922 — 1500 TRAMVAY İşçisi 
GREVDE 

İstanbul tranvay işçilerinden 1500'ü, 
8 saatlik işgünü, işten çıkanlan 6 arkadaşlarının işlerine dönmesi ve ikramiye ödenmesi talepleriyle greve başladı. 

Bunun üzerine işveren, 1 Şubat'a kadar işe başlamayanların işlerine son verileceğini bildirdi. Ancak, grevi kıran olmadı. 9 Şubat'ta sonu eren grevle birlikte 1000 kadar işçinin işine son verildi. 


1965: - İŞÇİ DELEGELERİ 4.ÇALIŞMA MECLİSİ TOPLANTISINI 
TERKETTİ 


4,Çalışma Meclisi komisyon çalışma Meclisi komisyon çalışmalarında, iş- 


verenlerin banka ve ulaştırma işkollannda yrevin yasaklanmasını istemeleri üzerine, işçi delegeleri ve gözlemcileri toplantıyı terketti, 


MÜCADELE GÜNLÜĞÜ | 
26 OCAK 


1971 — İŞÇİLER İŞVEREN 
YANLISI USTABAŞINI CEZALANDIRDI 
Pancar Motor Fabrikası'nda 3 Madem İş üyesi işçinin işten çıkanlması üzeri ne, işçiler arkadaşlarını yanlarına alarak fabrikaya soktular. Bu arada, işçilere Çelik-İş lehine baskı yapan bir ustabaşi kollarından bağlanarak işverenin kapi önüne bırakıldı. | 
1971 — ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM. 
ÜYELERİ MUHTIRA VERDİ 


İstanbul Üniversitesi'ne sabah erken saatlerde bir baskın düzenleyen faşist ler, devrimci öğrenciler tarafından dağr tild: 

Bu olaydan sonra öğretim üyelerinin de katıldığı bir forum düzenlendi. 
‘Forumda Ankara'da SBF Yurdu'na yapr l lin baskın tartışıldı ve ortak bir mulr tıra hazırlandı, Öğrenci ve öğretim üye leri bu muhtra ile SBF'ye yöneltilen saldırıyı kınadılar, devrimcilere uygulanan baskılara son verilmesini istediler | 


Görüyorsunuz. Olmuyooooor. 
Soyut tehlikeleri (Okovalamakla somut ülke sorunları çözülemiyooor. 


“ Hangi sınırlı, yeni çözüm formülüne dayanıyordu? 
Tüm Valiler ve Emniyet Müdürlerini değişti- 


Ne ki, tarihte bir de, sürgünden kaçan Napolyon'un, yüz günlük iktidarı vardır ki.... Waterloo'- da kesinlikle sona ermiştir. 


SANDALCI 


GÜNÜN YAZISI 


Yeniden 


` Soğuk savaş? Konut sorunu ve ven belediyeler 


Amerika soğuk savaş istiyor. Nedenlerinin uzun vadeli analizi henüz belli değil, ama-istediği belli, İngiltere diyemeyeceğim, ama İngiltere'nin ne kadar dayanacağı belirsiz, Muhafazakâr hükümeti de soğuk savaş istiyor. Hatta Thatcher, İngiliz soğukkanlılığının ötesinde, sa- 

© vaşın sıcağına bile razı gibi 

te NATO müttefikleri bu konuda Anglo-Sakson © dünyası kadar hevesli görünmüyorlar, Brejnev, = Doğu Almanya'dan askeri güç azaltarak, Batı © Almanya'nın devlet politikası haline gelen Östpolitik'in hâlâ geçerli olduğunu "lisanı mü. 
nasip''le göstermiş oldu. Fransa'nın dünya © politikası içindeki konumu da bir soğuk sava- 
© şa yatkın değil (FKP AV bu RBÁWdA en'inte garan- 
© tileri vermekte kusur 'etmiYör). Gene de Amen- ka, olayı bir tırmanma doğrultusunda başariyla 


1976 — HASAN BASRİ TEMİZALP 
İLKER AKMAN 
YUSUF ZİYA GÜNEŞ 
Polis tarafından arandıkları bildirilen Hasan Basri Temizalp, İlker Akman, Yusuf Ziya Güneş, adh devrimciler, Malatya'da Beylerderesi yöresinde kal- 


ateşi sonucu öldürüldüler, 

30 Ocak 1976 tarıhı Cumhuriyet 
gazetesinde "Polisin Silh Kullanmi Yetkisi Sınırsız Değildir” başlıklı yazr sinda, Orhan Apaydın, 12 Mart'ın ünü balyoz hareketini andıran bu operasyo nunun İstanbul'un Zeytinbumu ve Mar 


"Konut sorunu artık dayanılmaz bir noktaya yaslandı, Asgari ücretin 3200 .lira olduğu bir ülkede kentlerde ortahalli bir meskenin kirası- sekiz - on bin liradan başlıyor. 

Kiracılarla ev sahipleri bir savaşın, bitmeyen bir savaşın içindeler. 

Kiracıların huzuru kalmadı. 

Yetkililer 1980:yılında 206 bin konut açığının da- 


ha mevcut eksikliğe ekleneceğini açık".yorlar. 


Ve hükümet toplu konut yapımını inşaat müteah- dıkları bir evde güvenlik kuvvetleri taras (o din'in Bozatı Köyü operasyonlarıyla hitlerine, yani özel firmalara peşkeş çekmenin he- fından atılan bombalar ve açılan yaylım benzer olduğuna dikkati çekti. | saplarında. SAS 1550120221221 İTEREK 7221010202062 


Ba konu Pi Paeys kan Yardımcısı m aa OKURLARI D FL OZKAN u yapan söyleşiyi sabda bw Demokrat MEKTUPLAR | Bu halka yazık değil mi? 


lacaksınız.” 


: , ~ verso “ — 

Ben 'Türkiye'nin üçüncü sınıf bir belediyesinde bir yılda bu yolları dè- 


* 


DEMOKRAT - Bayram. ; ag 
, Hâzırlayan* Tanju ÇİLIZOGLU 


paşa Belediye Başkanlığımız döneminde toplu 


kurarsa, sadık Batılı müttefiklerinin de bir süre 


konut yapımında olduk- 


sonra ikna edileceğine inanıyor olmalı, 

Şu yaşadığımız günlerde sosyalizm ne kadar bunalım geçirirse geçirsin, kazanan kapitalizm değildir. Sosyalizm, bu koşullarda vaad cttiklerini gerçekleştirememe bunalımını yaşasa da, kapitalizmin kaybı, sosyalizmin kazandığından 


ça başarılı atılımlar yapmışlınız. Örneğin Çevre 
Yolü istimlaki ile yıkılan meskenlerin yerine yenilerini çok. kısa bir sürede oluşturdunuz. Bu çalışmayı Türkiye boyutların- da irdeler misiniz? 


ralardan sosyal konut yapımına öncelik verilmelidir. Bir başka sorun- da Türkiye'de enflasyon bu denli hizli seyrederken sosyal meskenlerin 


kurumlar eğer bu konuya eğilmeyi düşünürlerse, amaçlarlarsa soruna çözüm elbette bulunur. 
Ama topyekün bir çözüm müdür bu? Elbette 


sağlanır. Burada on konut yapacak belediye vardır, bin konutu koolaylıkla yapacak belediye varılır 


neyerek, birazda yasalara kafa tutarak ve yasaların üstüne yürüyerek dört yüz konut yaptım, Benim için örnek budur, Gerçek budur, 

DEMOKRAT Bu durum da siz belediyelerin sosyal mesken yapabile- 


Söğütlü çeşme; Sefaköy, Halkalı arasında kurulu Sefaköy belediyesi- ne bağlı bir yerleşim yeridir, Yani kısaca modern İstanbul'un ortasında bir çamur gölüdür, Burada oturan halkın yaşantısı ise pek de öyle modern değil, 


Son günlerde hava koşullarının! 
etkisiyle yolumuz, yol olma özelliğini yitirdi. Sabahın alacakaranir ğında işlerine giden emekçiler 


ve onların okul peşinde koşuştura” » ' 


yavruları daha ilk adımı attıkların da çamura beleniyorlar, Suların bi 


daha somut, Örneğin Vietnam'ı Sovyetler'e OZKAN Çevre Yolunda amacı dışı kullanılma- ildi özümü Türkiye'de bu konuda ceğini savunuyorsunuz semtte üç günde bir aktığını hatı” 
28 ile ok di değildir? Çözümün © kurumların gücü bütün 7 Etrafta kurulu bulunan fabrika- je 
itiyorlar, Stalinist sosyalist o dönemde yapılan hızı masını, o satılamamasını sonucu, kesinleşmesi üre- Sir ne ın el sig Öyleyse şu anda İstanbul ların çalışanları bu semtte oturur. meş a mb prag 


yaparak (Çin'in de bu işe büyük katkıları var 


bir istimlak ile 385 kişi 


sağlamak gereklidir. 


tim ilişkilerinin değişimi- 


280 bin konut açığını 


Belediyesi'nde de aksi- 


Ve çamur gölleri kuru yaz ayla- 


elbet) başka azgelişmiş ülkelere çağırıcı etkisi İçime be ies e EN To Sanca akon X dir? Ama bu sstemin çözmek mümkündür. ain batan oi Bekin rında mikrop imalathanesidir. Kışın ra e ya a çe , Olmayan bir toplum durumuna getirmek istiyor- niden mesken sağladık. ee Toplamda len e e iler öğe i upaa detayları de- bu konuya eğilmiyor? çamur deryası, olduğunu za O da analarımız, bacılarımız İyi biref < lar, Vietnam'ın kendisini fiilen abluka altında tut- Öncelikle belirteyim ki gecekonduya öncelik ta- onlara değinmek istiyo- key gerileme ÖZKAN Yanlış anlaşıl- ten belirtmiştik. çamaşır ustas” oldular beylerin 


maktan  Kamboçya'yı aç bıraktığı hakkında iğrenç yalanlar uydurmaya kadar uzanan bir 


bu düzende toplu konut yaparak toplumun konut 


nımaktadır. Gecekondu bir çeşit çarpık kapita- 


rum. 
Örneğin Emekli san- 


rum. 
DEMOKRAT Bu ni- 


masın, Ben Belediyeler isteseler hemen yapabilir- 


Senelerce halk yüzlerce kişilik gruplar halinde belediyeye müraca- 


sayelerinde, 
Yollarımız ne zaman yapılacak. 


é r à TA gereksinmesini sağlamak lizmin ticaret alanıdır, T è > ler demedim, Ama eğer yiera umut, dinamik, potansiyel, bütün mümkün değildir. Yasalar vurgun alanıdır. Bu yüz. dağı vi a İzin çin yapılamamakta? Türkiye de yener at ettiyse de, ne çare İlgilenen yok. Bunu merak ediyoruz. 
u güçlüklere rağmen gene Vietnam da. Ve ve düzen toplu konut ya: den bu kaldırılamamakta mesken yapabilir. Sadece ÖZKAN Son derece yalın bu Konuya bir sosyal Tum miracaatiar sonuçss. Halk KÜCÜKCE TLÜ Vietnam, başka birçokları gibi, kapitalist yörün- pılmaması için düzen: ve önlenememektedir. kendi memurları için. Bu bunun yanlı YOceğain Anlayış içinde cesaretle kendi kaderiyle başbaşa kaldı tam ÇUKÇEKMECE SÖGU Ri © geden kesinlikle çıktı. lenmiştir. Eğer biz Bay- Bunun önlenmesi içinde bir rakam çıkartır or- sosyal em yapmak eğilirlerse bu konuyu ör- İstanbul'un ortasında, ÇEŞME EMEKÇİLE 


Sözün kısası, "detant" Amerika'ya yaramadı. 
Carter, Amerika'nın en "kültürel" başkanların. 
dan biriydi. Dış politikasını, sosyalizmin "reel" türlerinin sevimsizliğini teşhir etmeye dayan- 


dirarak, "Hür Dünya'nın insani 


kanıtlayacağı inancındaydı. Gene de kapitalizmin sevimsizliği, "reel sosyalizmin" sevimsizliğinden daha "reel" olduğu için, Başkanın ilk atılımı 


tutmadı, Şimdi değişiyor politika. 


Amerika'nın soğuk savaşı niçin istediği şüphesiz daha iyi analiz edilmeli. Ancak, bu ara- 


rampaşa'da yasalara yüzde yüz bağlı kalabilsey: dik, bir yılda 385 konutu yapmamız mümkün de gildi. 

Dr, Nesibe Batıyok diye bir vatandaşı ikna yoluyla arsasını alarakbu çalışmayı gerçekleştirdik, Ve plan tadili yaptık. Yani konut yapılamayacak bir arsayı bu nedenle alarak konut yapılabilir duruma soktuk. Yalnız bu çok ö- 


sosyal mesken yapımına hız verilmesi gereklidir. 


DEMOKRAT: Sosyal mesken yapımını kim yapacaktır? 


ÖZKAN Emekli Sandığı Belediyeler, Bağ-Kur SSK İmar ve İskan Bakanlığı MEYAK... 
DEMOKRAT Bu kurumların kaynakları var mıder? Örneğin Belediye- 


taya, Oteli kapitalist sis. 
temde nasıl olsa kapitalizm artık yapacaktır, Örneğin SSK “inin bankalarda bloke edilen paraları örneğin İşverenlere kredi olarak verilen paralar verilmeyerek konut alanına akrılabilinir. Üstelik işverenlere verilen paraların oldukça maceralı geri dönüşleri vardır. 
Konuta yatırılan para hiç 


isteğinden, bu alanda kurulmuş özel girişimlerin gücü ve etkisi daha geçerli, 

Emekli sandığının parasını buraya aktarmak, SSK'nin işverenlere kredisini kesmek, Belediyeleri bu konuda organize etmek kolay değil Ama yapılamaz da değil.ör. 
neğin bir konu da var, Fabrika kuracakların tü- 


gütlemeleri için çeşitli olanaklar vardır dedim. 
Bu olanaklardan birisi de Belediyelerdir. Belediyelerin arsaları vardır. Araçları vardır, Şu anda bir Belediye'nin herhangi bir inşaat yapımını yüzde elli oranda ucuza düşürmesi olağandır. Bu çok önemli bir katkıdır. 

İsterseniz konuyu şöyle beliriyelim, Türki- 


Kırkpınar Köyündeki faşist saldırılara halkımız karşı koyuyor 


Demokrat'a, teşekkür ediyoruz. 
Biz, Kırkpınar köyü devrimcileri olarak, halka ve bizlere yapılan baskıları protesto ediyoruz. 30 Aralık 


0 ğ——........———————.ş>ğğ7ğ7ğĞ.....1111>ğ)2ş—>— 


taklık eden bu halk düşmanlar askerlere bile karşı gelmişlerdi” Faşistlerin karşı koyması ü 

jandarma 7 sanıktan 4'ünü karako 


sı bpp wo- m di m 


5 da, "Biz ne İstiyoruz? " sorusu akla geliyor. zelde bir durumdur. a E E A diri BN ağ anka SEAL yö natia. izlere ek ire ES a lal e egm ei prn die yer” ğ 
-Dp Görünüşe bakılırsa biz de soğuk savaş DEMOKRAT Genelde OZKAN So he Belediyeler yılda yü- lü kılmakta vardır. yapmak isterlerse, diler- Hacha Dedin Dini uri sy baki Dn ve Kas: % 
2 istiyoruz. Gazetelerimiz, Afganistan'la, İran'la Türkiye bütününde konut mz an” zer sosyal konut yapsalar Bütün bunlar denenme. lerse ve bu yolda önlerine ye yeri z ie gi 
bo i eye a Seli ; yorum, Ama bütün bu ilda yüzeli bin k i kacak engellerd i- diyerek, köyün en sevilen, demokrat . pınar halkı daha bilinçli ve örgü © ve son birkaç gündür Yugoslavya'yla dolu, Spor sorununun o çözülmesi yuda yüzelli bin konut miş çarelerdir. ram ere zi , larak icadeles' E sayfasında bile rahat yok "utbolcü" tayfası mümkün müdür? serme korkmadan o eğ ve alem yi Beni a a E aE PRE ve mücade K İLA 4 s gellerin üstüne yürüyere övdüler, ırıya uğrayan arkada- sürdürecektir. 
> da olimpiyatları boykot edip etmeme sorununu ÖZKAN Bu bir anlayış bir örgütlenmeye varırlar- şın ailesi ve yakınları başta olmak h hazmetmeye çağrılıyor. meselesidir. o Bu,yöneti- sa bu mümkündür. üzere tüm köy halkı faşistlerin Biz Kırkpınar devrimcileri olarak S Yazın BBC'nin televizyonunda, Sovyetler min bu konuda ağırlığını Örneğin tüm Belediye- devriye arabası olarak kullandıkları faşizmi ve emperyalizmi ezine hakkında, “Komşumuz Ayı” diye, iğrenç bir mid alim Se etin bu Konuya şğilmale; arabayı taşladılar , Faşistler istedik. Kadar mücadelemizi; sürdürme)" © program vardı. Adamlar iyi hazırlanıyor, doğru- baskının altında kalma a a me leri biçimde cevap aldılar, kararlıyız. 
“ su, Önce imajı yerleştirmek gerek; sonra, dan konuya eğilmesi ge- mümkündür, Bu durumda Faşist Veli Can Oduncu ve Fer. Trakya “işte, dediklerimiz oluyor" diye bir panik yara- reklidir. Çıkar çevreleri- hükümetin Demir ve Çi- hat Tüysüz'e Kırkpınar köyünde ya- KIRKPINAR'LI DEVRİMCİLER x Tlacaksınız; ondan sonra her şeyi kamu iletişi- e mel SE ae deme mal e bu S aa le Mü ararlı olma "konuya öncelik tanıması : X mi ii kesite baskısı altına alarak AORE şarttır. Bu önceliği ta- Fa istler hara to lu or ç iste iğiniz gibi gösterebilirsiniz. DEMOKRAT Özetlerse- e nımak kolay mıdır? 
Mi Türkiye'de egemen sınıfların, onların politik niz, neler gereklidir? >; Türkiye'nin konut /ge- 
a temsilcilerinin yönetememe bunalımıyla çakıştı ÖZKAN öncelikle kent- 4 y reksnmesi karşısında ör- Şu anda Imar ve İskan Bakan- sından da MİSK'e geçecekler, Çü” 4 
© bu uluslararası eğilim. Uyanık basınımız da kap- lerin bir plana bağlanma- "5 gütlenmiş bir sektörü dış- lığı'nda faşizmin kuvvetlenmesi ve kü örgütlenme işlerini azılı MH? 
5 t havayı (zaten, sıcak ya da soğuk, şu aralarda sı gerekmektedir. layacak ve sz yeni bir slah parası için işçilerin üzerinde militanı Faruk Karapınar yapmak 
# savaş çıkarsa, öncekilerden farklı olarak bunu Kentlerin planlamaları- me santra Üre oynanan oyunu size aktarmak istiyo- dır, Sendika değiştirmek İstemeyt”” © haber ala slar ka k}. Politi la b nin süratle bitirilmesi şart eçirecek : ve rum, ler ise iş akdi fesh edilmek yolu ” jansları Çıkaracak), Politikacılarımız, bu lir. Babay bölgelerinin € yönetimin ağırlığını is- İdari ve Mali İşler Genel Müdürü © kovuluyor, Örneğin 18 | inin Mes arada halkımızın “kurtarıcıları", şimdi yalnız e Ba ' b t dia . * ` 
: a ver M- k İmei tesbiti ve buralarda ko- . ; teyen bir güçtür. ZEKİ KUTLAY tarafından eski ken Genel Müdürlüğü'nde işten 8 
i içerdeki "anarşi" için değil, Humeyni veya Bab- nut alanlannın saptanma- ; Yönetim bu anlayışa faşist Tez.Büro-İş sendikası Genel yi a pilit. 
© rak Karmal için kanun çıkarıyorlar. Yakında sına öncelik verilmekte- E E ol PA aE DSS iy gele Başkanı Fettah Yala ee Sean Bi İşçilerden özü bağı banal e ri eş à ee i : $ olacaktr o zam on ? is A $ ded için pieri Taner Dünya politika- e ve bü ma aN ` y AĞ, bir örgütlenmede soruna Büro-Sen adındaki sendikaya işçiler (muz sendikanın yönetim kurulu r s Mn in iyiki rip ZE e N tesisleri © «tamamlanmış. ismili» çözüm aranacaktır. zorla geçirilmek isteniyor, leri ve İşyeri temsilcileridir. Buns b! urada rneklerimizin hem olu hem olacak ve iz buradaki Â Özetlersek bugün Tür- İşçiler neden oraya geçiriliyor? dan 17 senelik işçi olanlara to © bacağı kesilse ne çıkar? Üstelik, Suudi Arabis- arsayı göslererek konut kiye'de mesken sorunu Şimdi İmar ve İskan Bakanlığı'nın sözleşme gereği üç kat tazmi © tan'dan da ileriyiz: onlar baltayla bacak kesi- yapımı için kurduğunuz bir kazanç hırsının ka- özel Kalem Müdürlüğünü yapmakta ödenmesi gerekiyordu, ödenmed"” $ yor biz kanunla, kooperatife sosyal mes- emca Biniş Bu değiştiril. olan Cengiz Kunduz, Hür.Genç adın. - atıldılar. Ayrıca İki tane odacı at Ellilerdeki deney unutulduysa hatırlatayım: , ken yapacaksınız. özenle vir daki AP yanlısı derneğin eski genel Birinin dizinden aşağısı takmad” y y Bu “dece Melen A medikçe sorunun boyut bask Hür.Gene'i Ca iih di sgk Soğuk savaş, ülkeler arasında soğuktur; ülkeler yapamıyacaksınız demek- A RA ları giderek karmaşık bi aşkanı. HürGenç'i MHP'yi götür. Ama faşizmin güçlenmed adına $ ide, GEL toplam Medler ya 5 ; yere gelecek, kehiler ge mek istediği için AP'de dövülüp, sulları düşünen yok, ve , , NN dl E, İstanbul Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Özkan ile Tanju Cılızoğlu cekonduların çevrelediği öldü diye sokağa atılmıştı. 
$ e eğ ay ölme See söyleşi yaparken görülüyor. bir tükenmenin içine Şimdi işçilerin bu sendikada z çi yağması engellenmeli, bú- daha çok gömülecektir. örgütlenmesini sağlayacaklar ve arka. BİR EMEK 
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9 DEMOKRATİK KURULUŞ 


“Yeni Tam gün Yasası ile sağlık kurumları 


Lee se 


DiRENDiLER-KAZANDILAR 


ramak Bre wrs, protonia ayitekee MİMiNAk eminas birak somasssmi sİyieeia 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MAN BONN İİ ke bere depas Şek Vegas 


— larını şöyle bildiriyordu: 


l "Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakül- 
; tesinin 19 Aralık 1979 tarihinde açmıs É olduğu Toplum Hekimliği Asistan Gi- 
| TİŞ Sınavını birinci olarak kazandınız. 
— Bilim: dalımızda yapılan meslek sınavından pekiyi, yabancı dil sınavından pekiyi aldınız. Bu sonuca ait mazbata "20 Aralık 1979 tarihinde Tip Fakül. 
tesi Dekanlığına bildirilmiştir.” 


ANKARA (DEMOKRAT) 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinin 19 Ocak 1979 tarihinde açmış olduğu Toplum Hekimliği Asistan Sınavını pekiyi dereceyle kazanan Dr. 
Bekir Kuru, "Öğrencilik yıllarında eği- 
; timi ve huzuru bozucu davranışları görüldüğü" gerekçesiyle Fakülte Yöne- 

© tim Kurulunun kararı üzerine asistanç hğa atanmadı. Üstteki belgede görül- 
© düğü gibi Prof. Dr. Nusret Fişek, Dr. 
| Bekir Kuru'ya 10 Aralık 1979'da gön- 
| derdiği yazıda kendisine sınav sonuç- 


Sınavı pekiyi derece ile kazanan doktor 


| 
asistan yapılmadı 


incelendi. 


Ru “başarılı sınav sonucuna rağmen H.Ü, Tıp Fakültesi Dekanlığı 179/626 numaralı kararıyla Dr. Bekir Kuru'nun asistanlığına karşı çıktı, Kararda aynen şöyle deniliyor: 

“Fakültemiz Toplum Hekimliği Bilim Dalı asistanlığına istekli Dr. 
Bekir Kuru hakkındaki Bilim Dalı Başkanlığının teklifi ve Öğrenciliği üniversitede huzuru ve eğitimi bozan davranışlarıyla kişiliği adayın öğretim yardımcılığı olan fakül. 


durumu sırasındaki 


belirlenen 


temiz asistanlığına atanması uygun ola- 


verdi.” 


Ziraatçılar Demeği Tunceli'de s liselerin kapatılmasını protesto etti 


ANKARA 
(DEMOKRAT) 
Türkiye Ziraatçılar 


Derneği Merkez Yürütme 


Halkın kendi” © 
“ polisce söküldü 


HABER MERKEZİ mraniye, 1 Mayıs Mahallesinde halkın kendi arasında topladığı pa- 
. Tâyla, çevreye elektrik 
« Sağlamak üzere diktiği direklerin güvenlik kuvvetleri tarafından söküldüğü, olayla ilgili olarak rakola başvuran halkın 
, Zor kullanılarak dağıtıldığı bildirildi. Ayrı- 
' “a, direklerle birlikte yine yöre halkının kendi olanaklarıyla aldığı kablolara da el konulduğu belirtildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan l Mayıs Mahallesi halkı Uygulamayı kınadı. 


. Greve başladı ž BATMAN (AA) 
u — Batman Belediyesinde i Salışan DİSK'e bağlı Genel—İş Sendikası üyesi 
400 işçi, Bakanlar Ku- 
^ Tulu karanyla daha önce 
" İki kez ertelenen grevlerine dün sabahtan itibaten yeniden başladılar, Genel-İş Sendikası 
Batman Şube Başkanı 
© Metin Kardeş bir açıklama yaparak, işçilörin ala-Sağı olan 40 milyon lira- 
nin ödenmediğini ve 70 
İşçinin de gerekçe gösterlmeden iş akitlerinin i feshedildiğini belirtti. 


Kurulu dün yaptığı açıklamada, Tunceli Öğretmen Lisesinden sonra 
Tarm Meslek Lisesinin de kapatılmasını protesto 


„ ederek, "yeni MC'niü ne * 


kadar .çağdışı ve gerici düşünceye sahip olduğu bir kez daha görüldü" denildi. 


Okulları kapatmadaki amacın sömürücü sınıflann İstediği düzene uysal uşaklar yetiştirmek olduğu belirtilen açıklamadâ şunlar söylendi: 


“Eğitim ve öğretimin halktan yana sürmesi, ilerici halktan yana öğrencilerin yetişmesi, gerici çağdışı düşüncelere karşı öğreticilerin olması; okulları kapatmak, öğretmen ve öğrendileri sürmek için yeterli gerekçedir. Son günlerde birçok ^kulun kapatılıp öğretr öğrenci ve memur, .in sürülmesi buna dayanmaktadır, 


Her türlü ekonomik ve sosyal olanaklardan yoksun” bir ilde, yok. 
sul halk çocuklarının okuyabilecekleri Tunceli Öğretmen Lisesi ve Tarım Meslek Lisesi kapatılarak emekçi insanların okuma haklarına el konulmuştur. Özel. 
likle bu okulların kapatılmasının nedeni sömürücü sınıfların istediği düzene uygun kafalar, uysal uşaklar yetişmemesidir. Ancak Tun: 
celi halkı ve liseleri, demokrat, yurtsever kamuoyu bu ve benzeri uygulamaların önüne geçecektir. Hükümet aldığı bu karardan dönmeli, okullar öğrenime tekrar açılarak sürülen öğretmen, öğrenci ve memurlar tekrar okullarına dönmelidir." 


mayacağı Fakülte Kurulunda yapılan görüşmeler sonunda mevcut 110 üye- nin 104'ünün menfi olması da gözönü. 
ne alınarak, tayini teklifinde bulunulmamasına oybirliğiyle karar verildi. 
Konuyla ilgili olarak Dr. Bekir Kuru'nun Danıştay'a başvurusu üzerine Danıştay yürütmeyi durdurma kararı 


baskı altına alınmak isteniyor” 


© OLUŞTURULACAK © TAM 
GÜN TAZMİNATI DEĞER-LENDİRME KURULU ISTE- 
SÜRGÜN EDEBİ- 


DİĞİNİ 
LECEK. 


HABER MERKEZİ 
Yeni Tam Süre Yasasını eleştiren 9 demokratik kuruluş, yasanın bu yeni şekli ile ve aynca 
“Tam Gün Tazminatı Değerlendirme Kurulu" 
adı altında sağlık kuruluşlarında bir baskı mekanizması oluşturulmak istenmektedir" dediler, İstanbul Tabib Odası, Devrimci Sağlık—İş Sendikası, Tüm Has—İş Sendikası, TÜM—DER İs tanbul Şubesi, İstanbul Eczacı Odası, Kamu Eczacılan Derneği, Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, TUMAS, 
TUMÖD ve TUS—DER 
İstanbul Şube Sekreteri Nazım Öztürk tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye'de doktor, sağhk personeli ve sağlık ku- 


TIENI RE 


ruluşları yetersizdir. Halkımız hastane kapılarında çile doldurmaktadır. 
Eskiden yetersiz olan doktor ve sağlık personeli kadrosuyla yarım gün çalışmayla yeterli hizmet o verilemiyordu. 
Çıkarılan Tam Süre Çalışma Yasasıyla bu hizmeti etkinleştirme ve doktorların tam gün çalışması öngörülmüştü 

Gene bu yasa ile, kamu kuruluşlarında çalışan hekimlerin özel muayenehane açmaları yasaklanıyordu. Ancak şimdi çıkarılması tasarlanan yeni yasa ile, bu nokta- dan geriye dönülüyor" denildi. 

Tam Gün Tazminatı Değerlendirme Kurulunun keyfi uygulamalara neden olacağı belirtile- 


"WEN 


İ 
E 


E 


direnişi sona erdi 


KOCAELİ (İSMET SEVİNÇ — ADNAN ŞAROĞLU) 


Önceki gece saat 21.00 sıralarında bazı isteklerini ileri süren 70 siyasi tutuklunun 5 gardiyan: rehin alarak başlattığı direniş dün sona erdi. Hükümlülere Bolu ya da Bursa cezaevlerine toplu olarak gönderilecekleri söylendiği halde son anda karar de-Perk tutuklu ve hükümlülerin zmit Belediyesi otobüsleriyle Burdur'a gönderildikleri öğrenildi. 

Beş gardiyanı rehin alarak direnişe geçen siyasi tutuklular, Adalet Bakanının İzmit'e gelmesini, işkerice gardiyanın görevden alınma» 


yapan 


istediler, 


“Cezsevlerindeki ödüllendirilirken tutuklulara günlük gazete bile yasaktanıyor" diyen tutuklular ayrıca, cezaevi yöneticilerinin gardiyanlar ve kendi özel adamları aracılığıyla içeriye esrar, eroin, hap ve silah sokarak sattırdıklarını ve bunun ticaretini yaptıklarını öne sürerek, yolsuzluk ve kanunsuzluklara son vermek direnişe geçtiklerini ifade ettiler, 


sını, kendilerine insanca davranılması» nı, istedikleri cezaevlerine toplu olarak gönderilmelerini, cezaevlerindeki yaşama koşullannın düzeltilmesini 


faşistler 


ilerici, odevma 


için 


7 yasındaki çocuğun ölümüne neden olmaktan 
yargılanan faşist militan serbest bırakıldı 


KAYSERİ 
(DEMOKRAT) 

Hurşit Aydın adlı 
TÖB—DER üyesi öğretmenin evinin 28 Kasım 
1979 gecesi kurşunlanarak Deniz Aydın adlı 7 
yaşındaki çocuğunun ölümüne ve bir kişinin de yaralanmasına neden olan olayın faili olarak 


bir süreden beri yargı lanmakta olan UGD militanlarından Kurban 
Atay'ın delil yetersizliginden serbest bırakıldığı bildirildi. Başkaca birçok olaya adı karıştığı söylenen UGD'ü Kurban 
Atay, evi kurşunlanan 
Hurşit Aydın'ın şikâyeti üzerine yakalanmıştı. 


` N 


BEXÇİNİN KATİLİ 
OLARAK ÜGD'Lİ 
BİR KİŞİ YAKALANDI 

Geçtiğimiz yılın” Araak ayında öldürülen bir sarrafın özel bekçisinin katili olarak UGD'l bir kişi yakalandı. Öldürülen bekçinin olay sırasında yaralanan arkadaşının teşhisi üzerine yakalanan Abdullah adlı 


© BU YASA 
PERSONELİ ARASINDAKİ AYRICALIKLAR ARTIRI- 
LIYOR. 


İLE SAĞLIK 


rek, "kurul" hoşuna gitmeyeni yasaya dayanarak sürgün edebilecektir. Bu yasa ile sağlık personeli arasındaki ayncalıklar artırılacak, bölücü ve parçalayıcı rol oynanacak, tam gün taz. 
minatlarından kesilen vergi oranı artırılacak ve emekçilerin elindeki avucundaki geri alınacaktır" dendi. 


A AN 


DİE çalışanları 


istifaya zorlanıyor 


DEMOKRAT (ÖZEL) 

Devlet İstatistik Enstitüsü çalışanlarının faşist tertiplerle karşı karşıya bırakıldığı belirtildi. 
1978 Mart ayından bu 
yana görev yapan gece servisi çalışanlarının, bu servisin kapatılarak Devlet İstatistik Enstitüsünden üzaklaştırıldıkları ve daha önceki militan faşist kadronun yerinin boşaltıldığı öne sürüldü. 

Bilindiği gibi 1. ve 
2. MC hükümetleri döneminde faşistlerin mevzilendikleri bir üs ve gelir kaynağı olarak kullanilan Devlet İstatistik Enstitüsü işlemez du. 
ruma getirilmişti. Ancak Ecevit hükümeti döneminde ilerici, demokrat ve devrimci. 
lerin birliğiyle faşist işgalin kaldırıldığı ve kuruma demokratik bir işlerlik kazandırıldığı belirtildi, 

Demirel hükümetinin başa geçmesiyle birlikte Devlet İstatistik Enstitüsüne yönelik tertiplerin yeniden o bhızlandırıldığı, Milli Eğitim, Sağlık Sosyal Yardım, Orman ve 
Tekel bakanlıklarındaki saldırıların Devlet İstatistik Enstitüsünde de tezgâ hlanmak istendiği, ancak kamuoyunun sert tepkisi karşısında yöneticilerin şimdilik daha planlı ve tepki çekmeyecek bir şekilde hareket ettiği öğrenildi. Örnek olarak, gece servisinde çalışarak gündüz öğrenimlerini sürdüren 52 
memurun gece, servisi- nin kapatılması bahanesiyle gündüz servisine aktarıldığı, böylece çalışanların ya öğrenimlerinden ya da işlerinden birini tercih etmek zorunda bırakıldığı, öğrenimlerini sürdürmek İsteyen memurların İse istifa ederek görevlerini bırakmak zorunda kalacakları belirtildi. 

Konuya ilişkin görüşlerini açıklayan Devlet İstatistik Enstitüsü çalışanlan ise, "'Anti—demokratik baskılar bizleri yıldıramaz, DİE çalışan-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Polis amcası, 
1 yaşındaki İsmail'e 
“ciğerlerini sökerim senin ” dedi 


Röportaj:Sevil ÖRGÜN 

Direnişe katılan 33 işçi arasında bir de küçük İsmail var. Bir de ondan daha büyük yaşta Yılmaz Akbulut gibi abileri... Direnişe katıldığı günlerde İsmail'i de gözaltına almış polis amcaları. O korkmuş, ama yılmamış. Şunları söylüyor İsmail: 

“Anlat olanları dedi. Anlattım... Kapıyı Osman Usta açtı, bizi içeri tıkınca kendi çıktı dedim... 
Yalan söylüyorsun, ciğerlerini sökerim senin dedi. Ve boynumdan tuttu. Korktum... Sonra iki tokat vurdu yolladı beni, Başka birini çağırdı..” 

İsmail'in Osman Usta dediği, patronun ağbeysi... Ama inanmamış polis amcalarının söylediklerine. Başka bir şey söylemeyeceğini anlayınca da iki tokat vurup göndermişler... 

Konuştuğumuzda elleri, kulakları kıpkırmızıydı İsmail'in. Buz gibi işyerinde üşümüştü. 
Çekmeceleri tutamaz hale gelmişti. Akranları elektrikli oyuncaklarla oynamasını öğrenirken, o buz gibi tezgâhın başında çalışmasını öğrenmişti. 
Sıcak bir simitle karın doyuymasını... Açlığa ve soğuğa karşı savaşmasını... Ama yalnız değildi 
7 yaşındaki İsmail Yetim. 40 bini aşkın işçinin 
çalıştığı Siteler'de, daha binlerce kardeşi vardı kann tokluğuna çalışan... Şimdi İsmail bu binlerce kardeşine örnek olmalı. Gönderdiği direniş selamı geleceğe umutla bakmasını öğretmeli, sevgiyle doldurmalı yürekleri... 


ÇOCUKLU BİR ANA, O DA DİRENENLERDEN, 

4 çocuklu Kiraz ana, bu küçük işyerinde direnip de kazananlardan. Yıllar sonra da olsa, öğrenmiş direnince kazanılacağını. Tüm çalışan analara örnek bir kavga vermiş. 7 yıldır çocuklarına tek başına bakmak zorunda kalan Kiraz Özbilge şunları söyledi direnişleri hakkında: 

"Direnişi çocuklarla birlikte sürdürdük. Polis dedi ki bu teyze gitsin. Ben hayır dedim, Bunlar götürüyorsanız ben de giderim. Ben polisten korkmam, Heyecanlandım tabii... Çocuklara bir şey yapacaklar diye..." 


TOKATA—YUMRUĞA VE KUFURE à RAGMEN... 

Sayıları az Bulut işçilerinin direnişlerinden, direnişlerindeki yürekliliklerinden, kararlılıkların. 
dan kesitler vermeye çalıştık söyleşimizle. Direnmesini, hak almasını bilmeyenlere örnek, selam olun diye!.. Oysa "KANUNSUZ VADİDİR.. 
Bulut işyerinin bulunduğu Ankara Siteler...Binlerce çocuk çırak adı altında çalıştınlır. Binlerce işçinin sırtından milyonlar vurulur her yıl. Ama hiçbiri sesini çıkartamaz. Karşı çıktıkları an kapı dışarı edilirler. Hiçbir sendika da kolay kolay örgütlenemez bu "KANUNSUZ VADİ"de. Çünkü burada kanun patronların istekleridir... Bunun için önemlidir Bulut işçilerinin zaferi... Tokatayumruğa ve küfüre rağmen başarıya ulaşan direnişleri... 


KONGRE İLANI 


TÜRKİYE BASIN SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI (BASIN S) GENEL BAŞKANLIĞINDAN 


Sendikamız 62. Olağan Genel Merkez Genel Kurulu, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 9—10—11 Subat.1980 


EDGE-ZA-GEE-BA-SHE 


.adam olduğu, düşüncesini o somutlaştıran 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Bulut işçilerinin zaferi, 40 bini aşkın Siteli işçi için örnektir. Onlar kazandıkları zaferin sevincini yaşıyor- 


GÖSTERGE 


Yılmaz DOĞAN 


Çinceyi andıran bu garip başlık da neyin nesi demeyin. Bu garip hecelerden oluşan sözcüğün ne olduğunu herkes dünkü DEMOKRAT'tan öğrendi. Bu, Eczacıbaşı" nın, uluslararası kapitalizmin önde gelen yayin organlarından "Financial Times"'ın son günlerde çıkan Türkiye özel ekinde yayınlanan bir reklam-—ilanı, 

Yakından incelendiğinde görülecektir ki, Financial Times'ın bu eki, bütünüyle, emperyalist—kapitalist çevrelerde son zamanlarda iyice güçlenen, Türkiye'nin — "Batı- nın emniyet kemeri olması"' nedeniyle bir an önce yardım edilmesi gereken — bir hasta 


bir içerik taşıyor. Ekte,.Türkiye'nin sanayi ve bankacılık alanlarında önde gelen grup ve - kuruluşlarının ilanları da yer aliyor. Bunların her biri, bağımlı oldukları emperyalist tekelci sermaye çemberinin bu yayın organında "son derece özveri gerektiren koşullarda çalışmalarına rağmen, ne denli girişken olduğunu" kanıtlama gayreti içinde, Eczacıbaşı her ne kadar söz konusu ilanda kendisini "eczacıların başı, başta geleni" olarak tanıtıyorsa da, aslında, adını bile İngilizce yazarak, "yabancı tekellere bağımlı olanların başı” olduğunu kanıtlamak istiyor herhalde! 

Eczacıbaşı bu işı, sadece adını İngilizce ei için mi yaptı; yoksa aynı zamanda * ngilizce başka bir şeyler de ifade etmek mi istedi bilinmiyor. Bu garip sözcüklerin Türkçe bir anlamları olup olmadığı, varsa ne anlama geldikleri araştırıldığında, "edge" sözcüğünün "kenardan gitmek” anlamına geldiği, "'gee'hin ise at ve öküz sürerken kullanılan “'Deh!”, "Haydi!" benzeri bir nida olduğu görülecektir. Kuşkusuz şimdi herkes acaba Eczacıbaşı batılı ortaklarınca böyle mi çağırılmak istiyor diye soracaktır. Emperyalistler kimleri "gee!" diye çağırırlar bilinmez ama, dikkati çeken diğer bir nokta, Türkiye'de yasalarca yasaklanmış bir davranışı batılı bir yayın organında gündeme getiriyor. Bilindiği gibi, Türkiye'de herhangi bir ilaç ya da ilaç üreten şirketin reklamı yapılamaz. Eczacıbaşı ise, bu ilanında hem kendi firmasının hem de son zamanlarda keşfettiği bir ilacın reklamını yapıyor. Acaba işçimemur—emekçi örgütleri kendilerine ülke — içinde yasaklanan bir davranışı yabancı ülkelerde yapsalar ne olur? Ne olacağı açık, "Gayrı-millilik", "ulusallığı yadsıma” ve “enternasyonalizm"' çığlıkları her yanı kaplar. Ama öte yandan hiç kimse çıkıp, işverenleri kendi enternasyonalist yapı, örgütlenme ve davranışlarından (burjuva enternasyonalizminden), ekonomik-—politik her alanda yabancı sermaye ile iç içe olmaların- dan, yani burjuva gayri-milliliğinden dolayı suçlamıyor, yargılamıyor. 

Diğer yandan, ilanda "Eczacıbaşı ürünleri Türkiye'yi sağlıklı kılıyor" diye bir ifade var. Bunun ne denli doğru bir sav olduğunu ilaç arayan, ya da ilaç bulsa bu kez de ala- 


i i f i .00'da Merter Sitesi Ahmet Kutsi Tecer cak arayan emekçilere ve eczaneleri-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Kısa Kısa tel emriyle Zonguldak Devrek Hastanesi Müdürlüğüne dirildi, yam b tır'' dediler. Durum ilgili yasalar uyarınca duyurulur. malı. Alınacak cevap kuşkusuz olumsuz 

i “pr "ihtiyaca binden" gerekçesiyle sürüldü. Atama, Ta. GÜNDEM: olacaktır: İlaç yokluğunun ve ilaç fiyatla- 


I= Yoklama ve acan, rındaki artışın esas nedeninin ilaç tekel- 


lun'un isteği dışında gerçekleştirildi. Orhan Talun, a leri olduğu belirtilecektir, (Reklamda ülke- 


3.5 ay önce Bitlis Devlet Hastanesinden Tire'ye atan- 


. ©DİYARBAKIR SSK Hastanesinde çalışan 165 
Wçiden 85'i DİSK'e bağlı Devrimci Sağlık—İş Sendi- 


2- Saygı duruşu, konukların konuşması, J— Genel Kurul Divan seçimi, 


DEVRİMCİ, DEMOKRAT, YURTSEVER 


, — : içi i i ilaçların % 90'ı- i nı seçti. İşyerinde daha önce TÜRK-İş'e bağı $t. MAKİNE MÜHEND İSLERİNE as re er n dar D aap EPE içi ilaç piyasasına sunulan ilaçların u Sağlık—İş yetkiliydi. © TONYA (TRABZON) Demokrat kişiliği ve DUYURU DjA notirik değişildiği komisyonu, nı Eczacıbaşı'nın denetlediği de itiraf edi- 


liyor.) Emekçiler ve onların çıkarlarını savunanlar, ilaç sorununun, genelde sağlık, özelde de ilacın ekonomik kazanç kaynağı olmasından kaynaklandığını belirtiyor. 
lar, Eczacıbaşı da sağlığın kir konusu yapıldığını yadsımıyor İlan da ‘İyi sas bizim Kazanç kapımız işimiz" diyor Ne demeli? 
Gec Edge—za-gec--ba-she! 


c) Kararlar Komisyonu, 

5-- Raporların okunması ve görüşülmesi: 
4) Genel Yönetim Kurulu raporu, 

b) Genel Denetim Kurulu raporu, 


© MANAVGAT (ANTALYA) 24 Aralık 1979 
günü Manavgat'ta yapılan bir yürüyüş ve mitingi izle- 

i: Yetek resmini çektiği için TÖB—DER üyesi 1 öğretmenin açığa alındığı bildirildi. Bu arada miting ve Yürüyüşe katıldıkları gerekçesiyle 3 kişinin de tutuklandığı öğrenildi. Öte yandan Demirel hükümetinin kurulmasıyla birlikte Sağlık Ocağı başhekimiyle 
2 sağlık memurunun sürgün edildiği belirtildi. 


© TİRE (İZMİR) Devlet Hastanesi Müdürü ve TÜM—DER üvesi Orhan Talun, Sağlık Bakanlığının 


yansız uygulamalarıyla ilçede kısa sürede kendini sevdiren kaymakam Ahmet Ertan Yücel, Demirel hükümeti tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesine sürüldü. 


GÜRGUP (NEVŞEHİR) Ürgüp Lisesi öğretmenlerinden altısı istekleri dışında çeşitli ilçe ve kasabalara sürüldü. 

Demirel hükümetinin kurulmasıyla birlikte ilerici, devrimci öğretmenler üzerindeki baskıların yoğuntaştığı, memur kıyımının hızlandırıldığı bildirildi. 


Tüm devrimci, demokrat, yurtsever makine mühendişerini 27 Ocak 1980 Pazar günü saat: 9,30'da 


c) Gene Onur Kurulu raporu, 

6-— Organların aklanması, 

7— Dünya Sendikalar Federasyonuna katılma Konusu» nun görüşülmesi ve karara bağlanması, 

8— Anatüzük değişikliği, 

9— Karar örneklerinin görüşülmesi ve kararlar, 

10-— Seçimler, 

11 Kapanış. 


DSİ Konferans Salonunda yapılacak Ankaa Şubesi Genel Kuruluna katılmaya çağırıyoruz. 


DEVRİMCİ MAKİNE 
MÜHENDİSLERİ 


Demokrat: 305 


Demokrat: 303 


SAYFA 4 26 OCAK 1980 


GÜNÜN GÖZLEMİ ` 


"İHTİYAR 
BALIKÇI” 


Demirtas CEYHUN 


Anımsayacaksınızdır, “İhtiyar Balıkçı", büyük romancı -Ernest Hemingway'in bir ünlü romanının adıdır. 

Bilmem öteki yazarlar için de öyle midir? Benim bazı başucu yazarlarım var ki, birkaç yılda bir kitaplarını yeni baştan okumadan edemiyorum. Engels'in, Marks'ın, Lenin'in kitaplarına sık sık başvurma gereğini duyduğum gibi, bazı büyük ozanların, romancıların, hikâyecilerin de kitaplarını yeni baştan okumadan edemiyorum. Ve ilginçtir, her okuduğumda anladığımı sandığım bu kitapları, tekrar okumalarda çoğu kez de yeni keşfediyormuş gibi oluyorum. 

Okuyup anlamak da, kişinin bilgi dü. 
zeyiyle doğru orantılı bir iş midir, nedir? 
Okuduğunuzu .da, bildiğiniz kadar anlayabiliyorsunuz sanırım. Ve zamanla bilginiz arttıkça, yeni baştan okuduklarınızı yeni baştan anlıyorsunuz. 

“İhtiyar Balıkçı" yı geçenlerde yeni baştan okudum. Hemingway kadar, yalınlığı basitlikten kurtarıp, çok boyutluluğa, olağanüstü derinliklere kavuşturan bir başka yazar var mıdır, sanmam. Hemingway, eski, küçük bir tekneyle okyanusa balık avlamağa açılan bir ihtiyar balıkçının serüvenini anlatıyor bu romanında. Ve ihtiyar balıkçının, yeryüzünde bir tek dostu var, küçük bir çocuk. Yani, yarın. O eski, küçük teknesiyle uçsuz bucaksız okyanuslara açılınca yarını da yanında olmuyor, 

Ve, günlerce uğraştan sonra yakaladığı teknesinden büyük balığı getirirken, yolda köpek balıklarının saldırısına uğruyor ve limana ancak o büyük balığın iskeletini getirebiliyor.. Rıhtımda küçük çocuk, yani yarını karşılıyor kendini. 

"Yendiler beni, yendiler!..." diyor küçük çocuğa, 

"Balık yenemedi ki seni..." diyor küçük çocuk. 

"Doğru" diyor ihtiyar balıkçı. "'Sonradan yendiler," 

Gerçekten, insanoğlu galiba bütün tarih boyunca hep sonradan yenilgilerin acısını çekmiş durmuş. 

Düşünüyorum da, şu az gelişmiş, sömürge, yarı sömürge mazlum ülkelerin, Hemingway'in ihtiyar balıkçısından hiç bir farkları yok sanki. Eski,- küçücük sandallarla emperyalistlerin dev teknelerle sürekli © xlaştığı okyanuslarda balık avlamağa, yaşamağa çalışan fakir, yaşlı balıkçılar, Kimi İran gibi, bazan teknesinden de büyük bir balık yakaliyor, şöyle umutlanır gibi olmuş olmamışken daha, derin, karanlık sularda cirit atıp duran dev (emperyalist) köpek balıkları birden saldırıveriyorlar üstüne. Artık ya yakaladığın balığı bırakacaksın emirlerine, keyifle yiyecekler, sen ağzını bile açmayacaksın; ya da hem tekneni devirecekler, hem balığını yiyecekler, Humeyni, ği 

bal 


nın bin yılda bir yakaladığı büyük yedirmek İstemedi diye, görüyorsunuz, Kőpek balıkları nasıl kuyruklarıyla küçük tekneyi devirebilmek, parçalamak için çırpımp duruyorlar. 

Dedim ya... Bu mazlum, ezilmiş, sömürülmüş küçük ülkeler, tıpkı gerisinde kan kokusu bırakan, köpek balıklarının habire iştahlarını kabartan yaralı birer av gibi... 

Şili halkı, Allende ile birlikte, İhtiyar Balıkçı'nın deyimiyle "Balığı yenmişti” ama, onu da "sonradan yendiler", İnsanlik okyanusunun köpek balıkları saldırıverdiler üstüne, parçaladılar. 

Günümüzde artık öylesine somut ki her şcy, düşünceye yer yok. İnanın, korkuyorum... 

Örneğin, Afganistan halkının özgürlüğüne gerçekten bunca mı düşkün emperyalist Batı? Çin, gerçekten Afganistan halkının özgürlüğü uğruna mı Amerikayla bile işbirliği yapma özverisini gösteriyor? 

Şaşıp kalmamak elde değil. Şansölye Helmut Schmidt meğer ne de çok düşkünmüş ya Türk halkının özgürlüğüne... Çırpınıp duruyor nicedir gene, Türk halkının özgürlüğünün korunması için emperyalist Batı'nın hemen Türkiyeye kesenin ağzını açması uğruna... 

İkinci Dünya Savaşı'nda da, 6 Nisan 1941 
sabahı Alman orduları Yugoslavya hududunu geçtikleri sıra, Junkers'ler, Stuka'lar, Messerschmitt'ler, Donier'ler Belgrad'ı bombalarlarken, aynı anda da Hitler nutuk atıyordu Berlin'de; "Hedefimiz Yugoslavya ile Yunanistanı işgal etmek değil, Rumları ve Sırpları İngiliz esaretinden kurtarmaktır. 
Savaşımız özgürlük savaşıdır" diyordu. 

Eyyy, özgürlük!.. Ne çok cinayetler işlenmiş adına? .. 

Şimdi de, Nur Muhammed Taraki ile Hafızullah Amin yönetiminin budalalıklarından yararlanıp, aşı tam pişirip kotaracakları sıra Babrak Karmal'ın oyun bozanlığı üzerine emperyalist Batı, ver yansın soğuk savaşı körüklüyor. Hatta sıcak savaşın tam tam'la rına başladı. Renkli gazetelerimiz, apar topar körüklerini kapıp Yugoslavya'ya saldırdılar, Romanyaya saldırdılar. Bu kez de Balkanlardan dehşet saçmağa çalışıyorlar. Meğer renkli basinimiz da halkların özgürlüğüne ne çok düşkünmüş... 

Özgürlük... Ama kime göre, neye göre? .. 
Galiba, öncelikle bunu bir kez daha düşünmeliyiz. 


4 


Dörtyol ve Payas”ta sokağa çıkma yasağı konuldu. 
çok sayıda kişi gözaltında 


Hatay'a bağlı Dört. 
yol ve Payas ilçelerinde Valinin emriyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağının ilanından sonra ilçelerde arama yapıldı ve çok sayıda kişi gözaltına alındı. 


Dörtyol ve Payas ilçelerinde önceki gün Vali'nin emriyle sabah saat 7'de ilan edilen sokağa çıkma yasağın- dan sonra yüzlerce jandarma ve polis birliği ilçelerde ev ev arama yaptı. Akşam saat 16' 
ya kadar süren sokağa çıkma yasağı süresince yürütülen aramalar sonunda çok sayıda silah ele geçirildiği ve gözaltina almalar olduğu öğrenildi, Gözaltına alınanlardan bir çoğunun evinde "Yasak yayın" bulundurduğu gerekçeri alındıklan belirtil- 


Aramalar sonunda Payas'ta 6 adet tabanca ele geçirildiğini belirten yetkililer, Dörtyol'daki arama ile ilgili bir bilgi vermediler. Aramaların sonuçlarının değerlendirildiği daha sonra açıklama yapılacağını söylediler. 

- 4. Levent'te PTT yanında 25—30 yaşlarında bir kişinin cesedi bulundu. Olayla ilgili sorüşturma sürüyor, 

— Örnektepe'de Perşembe Pazarında çalışan 
A, Rıza Engin adlı bir kişi silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı, 

— Aksaray'da komisyonculuk yapan Sefer 
Arağ'ın 50 bin lirası kim- 
— belirsiz kişilerce alın- 

i. 


— Şişli Bomonti'de bir inşaatta yapılan aramada 3 tabanca bulunduğu öne sürüldü. Olayla iligili 3 işçi gözaltına alındı. 


—Hasköy'de saldınya uğrayan Muzaffer Matur adlı bir kişi elinden yaralandı. Matur'un İGD yanlısı olduğu bildirildi. 

—İstanbul'un birçok semtindeki Banka şubelerine pankartlar asıldı yancı maddeler atıldı. 
Olaylarda 6 banka şubesi hasar gördü. Asılan pankartlarda ikili anlaşmaların protesto edildiği bildirildi, 

—Sefaköy Yandımçavuş benzin İstasyonunda durmakta olan NATO'ya 
at 3 araba silahlı 3 
kişi tarafından. benzin dökülerek yakıldı. Yangın daha sonra benzin istasyonuna da sıçradı. 
Çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü, büyük hasar meydana geldiği belirtildi. 

—Cezaevinde tutuklu bulunan Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Kemal Türkler'i ve arkadaşlarını ziyaret etmek için Selimiye Askeri Cezaevine gelen 100 kişilik bir işçi grubuna görüşme izni verilmedi ve geri çevrildi. 


—Şehzadebaşı'nda 
“Faşizme ölüm, tek yol devrim", "Yaşasın Tekel işçilerinin direnişi "sloganlarını atan bir grup bir süre gösteri yaptıktan sonra dağıldı. Olayla ilgili yakalanan olmadığı bildirildi. 

—İstanbul Teknik Üni. 
versitesine bağlı çeşitli fakültelerde Tariş ve Te - 


kel olayları ile Töb-Der'li » 


öğretmenlerin açığa alınmasıyla ilgili olarak yapılan konuşmalar ve yürüyüşlerden sonra Gümüşsuyu'nda güvenlik kuvvetlerinin göstericilere ateş açlığı ve 35 öğrencinin gözaltına alındığı bildirildi. 


—Devrim Yolunda 
Gençlik Gazetesi sahibi Ahmet Same Belek tstanbul'da gözaltına alındı, yanında bulunan gazete pikajlarına el kondu. Bu konuda bir açıklama yapan gazetenin Yazıişleri Müdürü İbrahim Sarıoğuz gazeteler ve tüm devrimciler yurtsever basın üzerindeki baskıları protesto etttiklerini bildirdi. 


ANKARA'DA BİR 
BABA İLE OĞLU 
SİLAHLI SALDIRIYA 

UĞRADI 


—Gülveren Bahçelerüstü'nde işine gitmekte olan Bekir Soyipek ve oğlu Nuh Soyipek silahlı iki kişinin saldırısına uğrad. Bekir Soyipek'in olaydan sonra öldüğü, 
Nuh Soyipek'in de ağır yaralandığı bildirildi. 

—Mamak Şirintepe'de işine gitmekte olan Ömer Bostancı adlı bir işçi silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. 


d 
BATMAN'DA CHP'Lİ 
BELEDİYE MECLİS 


ÜYESİ EMİN KÜREL 
VE İKİ YAKINI 
ÖLDÜRÜLDÜ 


—Beşiri ilçesinin 
Belediye Meclis Üyesi 
Emin Türel ve yakınları Cemalettin Türel ile Fettah Özdemir pusuya düşürülerek öldürüldü. Batman Kaymakamı Ünal 
Varol olayın kan davası nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini belirtti, 


TOKAT 
ADLİYESİNDEN 200'U 
AŞKIN SİLAH 
ÇALINDI 


—Tokat Adliye Binasında bulunan Emanet 
Bürosu silahlı kişilerce basıldı ve olaylarda ele geçirilen silahların bulunduğu bölmeden 200'ü aşkın çeşitli tip ve markada silah kaçırıldı, 


o 
GAZİANTEP'TE 
TEKSİF SENDİKASI 
2. BAŞKANI 
VURULDU 


—Türk—İş'e bağlı 
Teksif Sendikası 2. Başkanı Necdet Erdem, Kanyila mahallesinde uğradığı silahlı saldın sonucu ağır şekilde varalandı. 


BURSA İTİA'DA 
FAŞİSTLER 
ÖĞRENCİLERE 
SALDIRDI 


—Bursa İTİA'da Ta riş'teki olayları protesto eden öğrencilere faşistlerin saldırması sonucu kavga çıktı. Olaylardan sonra öğrenime bir gün ara verildiği açıklandı. 


ELBİSTAN'DA BİR 
İŞYERİNE PATLAYICI 
MADDE ATILDI 


—Sanayi çarşısındaki bir dükkana atılan patlayıcı madde hasara yol 


açtı. 
© 


İZMİR'DE SAĞ 
GÖRÜŞLÜ BIK KİŞİ 
ÖLDÜRÜLDÜ 


—Karabağlar semtinde kimliği belirsiz kişilerin açtığı ateş sonucu Balikesir Ülkü Ocakları eski 
2. Başkanı olduğu bil dirilen Özcan Akbulut ağır yaralandı, kaldırıldığı hastanede de öldü, 


BOLU NÜFUS 
DAİRESİNDEN 234 
ADET NUFUS 
CÜZDANI ÇALINDI 


Yüzleri maskeli silahlı 
3 kişi Bolu Nüfus Dairesinden 234 adet nüfus cüzdanını alarak kaçtı. 
Bolu Valisi olayla ilgili yaptığı açıklamada nüfus cüzdanlarının numaralı olduğunu, bu nedenle soyguncular (tarafından kullanılmasının mümkün olmadığını söyle- 


di, d 


YOZGAT'TA 
ÖĞRETMENLERİN 
OKULA GAZETE 

GETİRMESİ 

YASAKLANDI 


—Yozgat'ta öğretmenlerin okuduklan gazete- 


leri okula getirmeleri Milli Eğitim Müdürlüğünce yasaklandı. Karara uymayan öğretmenler hakkında kanuni ve idari soruşturmaya geçileceği Milli Eğitim Müdürü tarafından açıklandı. 


lan aramalarda 25 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildiği öne sirül. 
dü. “Şüpheli görülen” 
90 kişinin de gözaltına 
alındığı bildirildi, Ordu Valisi Hikmet Gülşen konuyla ilgili yaptığı açıklamada operasyona Ordu, 


Üniversteşi'nde okuyan 
Melih Yurdakul adlı öğrenci 13-14 kişinin biçaklı saldırısı sonucş ağır yaralandı. Saldırganlar yakalanamadı. 


o 
KASTAMONU'DA BİR 


yağmuruna tuttular, Sal. 
dırıda ölen ya da yaralanan olmadı, olayla ilgisi görülen Emin Bayın, İsmail Kasap, Orhan Buyan ve Burhan Buyan adlı faşistler gözaltına alındı, 


TRABZON'DA 1GD'Lİ 
BİR GENÇ BIÇAKLA 
YARALANDI. 


-GD yanlısı Sıtkı 
Maraboğlu Erdoğan Ma. 
hallesi'nde bir kahvede çalışan Hayrettin adlı bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı ve ağır yaralandı. 
Yaralının sağlık durumu- 


REYHANLI'DA 
TARANAN KAHVEDE 
BİR KİŞİ öLDU 


—Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir kahvenin silahla taranması sonucu 
Kadir Karadağ öldü, Bahri Akar da ağır yaralandı, Olayla ilgili soruşturma sürüyor, 


ADANA'DA SİLAHLI 
SALDIRIYA 
UĞRAYAN 3 KİŞİ 
YARALANDI. 


—Kanalköprü semtinde yolun yanında durmakta olan Mükremin 


yaşındaki Kenan Girici, bir motorsikletten açılan ateş sonucu çeşitli yerlerinden yaralandılar, 
-Önceki gün Ankara Üniversitesi Zifaat Fakül tesi'nde son sınıf öğrencilerine saldıran faşistler bazı öğrencileri yaraladı. 
Güvenlik kuvvetlerinin 
ise saldırıya uğrayan 13 


devrimciyi gözaltına aldığı bildirildi. 
Mamak (o Keçik;ran 


halkı güvenlik kuvvetlerinin kendilerine devamlı baskı uyguladığını bildirerek bu durumu protesto ettiler, Yöre halkı akşamları evlerinin arandı-Bını ve kendilerine asılsız suçlamalar yöneltildiğini 


& Fatsa ve Ünye de görevli ÖĞRETMENİN EVİ 

güvenlik o kuvvetlerinin KURŞUNLANDI 

FATSA VE ÜNYE'DE yanı sıra Trabzon ve 

YAPILAN Samsun'dan gelen takvi- “Kastamonu'da 23 
OPERASYONLARDA » ye kuvvetlerin de katıldı. Ocak gecesi TÖB—DER 
90 KİŞ ğını söyledi. üyesi öğretmen Murat 
GÖZALTINA ALINDI. e Şeker'in evinin önüne gelen faşistler önce elektrik —Ordu'nun Fatsa ve ERZURUM'DA BİR direğine ateş ederek so-Ünye ilçelerinde güven- ÖĞRENCİ kak lambasını kırdılar, lik kuvvetlerince dün sa- BIÇAKLANDI Daha sonra karanlıktan bah erken saatlerde yapı- Erzurum Atatürk yararlanarak evi kurşun 


TBMM'deki dış politika görüşmeleri sonucunda 


Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen 


Genel grev 


irlanda'da yaşamı, 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 
22 Ocakta İrlanda Sendikalar 
Konfederasyonunun düzenlediği, hükümetin yeni vergi politikasını protesto gösterisine 200.000'i aşkın insan katıldı. Öğleden sonra, acil hizmetler dışındaki memurlann da katılmasıyla, kentte hayat felce uğradı. Telefon memurlarının yürüyüşe katılmaları nedeniyle kentte bir süre şehirlerarası görüşmeler yapılamadı. 
Gösterinin, hükümetin yeni kararını değiştirmesi için baskı yapmak amacını güttüğü belirtildi. Ancak geçen yılki dış ticaret açığının 500 milyon sterlin (55 milyar TL) olduğu gözönüne alınırsa, hükümetin vergi yükünü artırmaktan ve kamu harcamalarında kısıntı yapmak- 


tan vazgeçmeyeceğinin sanıldığı bildirildi. 


Pakistan zirve görüşmesi planlıyor 


Hindistan ve Pakistan, ABD'- nin Ziya-Ül Hak'a yapacağı yardım üzerine bir zirve toplantısı yapabileceklerini açıkladılar; New Delhi ve İslamabad'daki diplomatik kaynaklara göre, Hindistan Başbakanı İndira Gandi ve Pakistan Başkanı Ziya 0! Hak arasındaki mesajlarda, zirve toplantısının o yapılacağına İlişkin notlar bulunuyor. 

Bu toplantı, Pakistan'a, ABD. 
den ya da Çin'den alınacak yeni silahların Hindistan'a karşı değil, Sovyetler'in müdahalesi altında bulunan Afganistan'dan gelebilecek tehlikelere karşı kullanılacağı yolunda Hindistan'ı ikna etme olanağı sağlayacak. 

Batılı diplomatlar, Pakistan'ın empoze etmeye çalıştığı 'güvencelerin” Hindistan yetkililerini tatmin etmediğini ileri sürüyor. 
lar. 


Öte yandan bir Hindistan yetkilisi, “Pakistan ve Hindistan biraraya gelirlerse, bölgede Sovyetler'in bir adım daha atmasını engelleyebilirler"' dedi. 


Hindistan ve 


nun ciddi olduğu bildirildi, 


Yeşil, Rafet Turna ve 10 


belirttiler, 


Dağ fare doğurdu 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 


Türkiye Büyük Millet Meclisi” nin salı günü yapılanoturumunda Türkiye dış politikası ele alındı. 
Ülkemizde dış politika sorunlarının parlanemtoda tartışılması büyük bir aşama sayılırken, iki büyük parti yapılan konuşmalarda hayati konulara değinmekten özellikle kaçındı ve görüşmeler sonucunda “dağ fare doğurdu; Ve Amerika'yla imzalanan anlaşmanın tam metni bu görüşmelerde de açıklanmadı. 
İktidardaki Adalet Partisi ile muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi arasında baskı önlemleri konusunda sağlanan “kutsal ittifak"ın dış politika sorunlarında da sürdürüldüğü görüldü, Türkiye'nin dış politika alanındaki bağımlılık ilişkilerine karşı çıkan İse yalnızca Milli Birlik Grubu sözcüsü Gürsoytrak ile 


e eölamab, Partisi sözcüsü N Er» 


yakan oldu, Türkiye'ye yönelecek bir Amerikan müdahaleyi için kılıf görevi görebilecek olan 1959 tarihli Türk-Amerikan ikili anlaşmasına değinenve bu anlaşmanın İptalini isteyen ise yalnızca, Gürsoytrak'tı. 
Bu anlaşmanın iptalini bırakın, geçtiğimiz günlerde, Amerika ile imza lanan SİA anlaşmasının Meclisler. 
den geçirilip (o geçirilmeyeceği konusu bile açıklık kazanmadı Sözkonusu anlaşmanın Meclislerin onayından ve tartışmasından kaçınmak için "hilei şeriye" olarak, Carter'in üsler anlaşması olarak nitelediği Türk-Amerikan Savunma (İşbirliği Anlaşmasının NATO'nun hedeflerini gerçekleştir meyi amaçladığı ve üserin NATO hedefleri (o doğrultusunda işlev göreceği ileri sürüldü. Bilindiği gibi Türkiye'nin ONATO'ya girerken yaptığı genel anlaşma meclislerden geçtiği için, özellikle Amerika ile bağımsızlıktan ödün verilerek yapılan anlaşmaları kamuoyunun dikka. 
tindenkaçırmak isteyen hükümetlerin izlediği taktik, bu tür anlaşma. 
ları NATO anlaşması çerçevesinde yapılan aflaşmalar olarak göstermek olmuştur, Nitekim Milli Birlik Grubu, CHP ve MSP grubu sözcüleri sözkonusu anlaşmanın meclislerin onayından geçirilmesini isterlerken, Erkmen anlaşmanın, "NATO anlaşmasının II ve M'. 
maddelerine dayanarak, ittifak içinde tarafların birbirine gerekli yardımları sağlaması: zorunluluğu 


gözönüne (o alınarak” o yapıldığını bildirmiştir. Erkmen'in yaptığı bu açıklama SİA anlaşmasının 


meclislere sunulmayacağını dolaylı biçimde ifade etmektedir, TBMM'de yapılan görüşmeler sırasında Dışişleri Bakanı H Erkmen soğuk savaşın yeniden başlayabileceğini ve büyük devletler arasındaki "detant" (yumuşama) politikasının bir sire için askıya alınabileceğini belirtirken, CHP adına konuşan Hasan Işık soğuk savaş dönemine dönüldüğü yolunda gözlemde bulunmak için acele edilmemesini istedi. Işık Almanya ve Fransa gibi NATO üyelerinin de bu konuda ihtiyatlı davrandıklarını ileri sürdü, Demirel hükümeti parlamentodaki görüşmeleri Türk-Amerikan ilişkileri ve son anlaşma düzeyinden genel dünya politikası sorunlarına kaydırarak, Türk kamuoyunun dikkatini üsler konusundan çekmeyi başardığı söylenebilir, . 
Görüşmeler o sırasında dikkat çeken diğer bir yan ise, Adalet Partisi sözcüleri geniş çapta Amerikan bakış açısını yansıtırken, Halk Partisi sözcüsünün bugün Al. 
manya'nın önerdiği daha ihtiyatlı bir politikadan yana olduğunun gözlenmesiydi. s 
-Dışişleri bakanı Erkmen bir yandan üslerin NATO amaçlı oldu- 


*ğunu söylerken, bir yandan da 


@ ERKMEN: ANLAŞMAYLA BAZI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ TESİSLERİNDE YÜRÜTÜLECEK ORTAK SAVUNMA TEDBİRLE— 
RİNE ABD'NİN KATILMASINA İZİN VERİLMEKTEDİR. 


GIŞIK: AMERIKA İLE YAPILAN ANLAŞMA YARARLI VE GE-REKLİDİR. 


© GÜRSOYTRAK: YENİ ANLAŞ— 
MA MECLİSTEN GEÇMELİ VE 
1959 TARİHLİ ANLAŞMA İPTAL 
EDİLMELİDİR. 


O ERBAKAN: ANLAŞMANIN METNİNDE NE VAR BİLMİYO- 


RUZ. ANLAŞMA MECLİSTEN “GEÇMELİDİR. 
şöyle demektedir: “Anlaşmanın 


5.maddesivlebazılrk silahlı kuvvet- 
,leri tesislerinde, yürütülecek ortak savunma tedbirlerine ABD'nin katıl masına İzin verilmektedir" Erkmen daha sonra “aynı madde bu işbirliğinin NATO sorumlulukları ile sınırlı olduğunu da hükme bağlamaktadır" demekle birlikte, üslerin bugünkü statüsünün çok daha vahim tehlikeleri bağrında sakladığını doğrulamaktadır. Şöyle ki bir defa üsler Türk oldusunun bünyesine dahil edilmektedir, öte yandan üsler 'NATO amaçlı" olmakla birlikte NATO'nun örgütsel yapısından bagımsız olarak doğrudan Amerikan genel kurmayı ile bağıntılı bir işbirliği çerçevesi içine sokulmaktadır. 
Bilindiği gibi Birinci Dünya Sava. 
şı'nda iki Alman zırhlısının Alman bandırasından çıkıp, Osmanlı bandrası altına girmesi Osmanlıların daha hızlı bir oldu bitti ile savaşın göbeğine sürüklenmesine yol açmıştır, Eğer Türkiye'nin maceralara siriklenmemesi İsteniyorsa, bunun yolu üslere bayrak çekmekle yetinmek değil, Amerika ile hiçbir üs anlaşmasına girmemektir, 

Böylesi tehlikeleri bağrında saklayan SİA Anlaşmasının CHP söscüsü Işık tarafından "yararlı ve gerekli olduğunun" belirtilmesi de ibret verici olmaktadır. Zaten sözkonusu anlaşmanın taslağı da Ecevit hükümeti tarafından hazlanmış ve bu metin üzerinde önemli değişiklikler yapılmamıştır. Işık yaptığı konuşmada Türkiye'ye bir Amerikan müdahalesinin yapılmasınt mümkün kılan 1959 tarihli anlaşmaya * ise değinmedi. Bilindiği gibi Ecevit 1959'da sözkonusu anlaşmaya karşı çıkmıştı. Işık'ın bu konuya değinmemesi, CHP yönetiminin bugün 1959'dan da geri bir konuma düştüğünü doğruladı, Işık yaptığı konuşmanın diğer bölümlerinde büyük devletler arasındaki nüfuz alanları kavgasının kızıştığını, Türkiye'nin ise kimsenin nüfuz alanı olmadığını ve olmaması gerektiğini belirtti, Işık ayrıca Orta-Doğu'da en tehlikeli girişimin siyasal harita değişikliği yolunda hevesler beslenmesi olduğunu ileri sürdü ve “Tür. 
kiye misak-ı milli sınır kavramına içten bağlıdır" dedi. "Başta fırtınayı kendine sirayet ettirmemek, 

,sonra da bölgede huzurun yer. 
leşmesine yardımcı olmak başlıca amacımızdır” diyen Işık, Türkiye'- nin Orta Doğu'daki tüm karışıklıklara karşın tarafsız kalması gerektiğini söyledi, Doğal olarak Işık'ın SIA Anlaşmasını onaylaması İle yukardaki isteği ilginç bir çeliş. 
ki oluşturuyordu. 

Görüşmeler sırasında en dikka- te değer konuşmayı yapan Milli Birlik Grubu sözcüsü Gürsoytrak ise, konuşmasında büyük devletlerin 


kıyasıya bir mücadeleye girdikle rini, aralarındaki mücadeleyi İsi bölgesel bunalımlar ve savaşlar çı: kararak o sürdürdüklerini söyledi. 
Amerika ile yapılan SİA Anlaşmasının TBMM'nin onayından geçmesini isteyen Gürsoytrak, 1959 
tarihli Türk-Amerikan anlaşmasının iptalinin gerektiğini söyledi. 
Büyük devletlerin asvaş sanayileri için yeni pazarlar yaratmak istediklerini savunan Gürsoytrak, Türkiye'nin komşuları ile iyi ilişkiler geliştirmesi gerektiğini söyledi ve “detant” politikasının desteklenmesi için çaba harcanmasını İstedi. 
Gürsoytrak 1959 Anlaşmasının, Sovyetler Birliği ile Afganistan arasındaki ve müdahaleye gerekçe sağlayan anlaşmayla aynı nitelikte olduğunu söyledi, Gerçekten de Afganistan konusunda konuşanların, 1959 Anlaşması için susması çok İlginçt, Gürsoytrak üsler konusunda İse şunları söy- 


ledi 'Ösler anlaşmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin içinde boğulmaması gereken basit. 
teknik veya idari teferruat saymak kesinlikle mümkün değildir. 
Bu anlaşma Türkiye Cumhuriyeti" nin bugünü ve geleceği açısından, uluslararası toplum içindeki konumu açısından ve stratejik, siyasal, hatta ekonomik ilişkileri açısından çok temel ve önemli bir anlaşmadır, Dolayısıyla bu konuda teferruatlarla ilgili istisnaların işleme- s düşünülemez, Bir başka deyişle burada Anayasanın ana ilkesi, yani anlaşmanın bir Kanunla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce ,uygun bulunması gerekmektedir. 
Ayrıca bu konuda bir belirsizlik, kuşku veya anlaşmazlık varsa (ki, gerek Türk kamuoyunda, gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasında bu Vardır) en kolay , en gerçekçi, anayasanın ruhuna en uygun yol, İstisnalar yerine anā ilkeyi işletmek olacaktır” Görüşmeler sırasında en İlginç konuşmalardan birini yapan Milli Selamet Partisi sözcüsü Necmeddin Erbakan ise, AP hükümetini dış politika konusunda meclise ve partilere bilgi vermemekle suçladı. Erba- 


kan şöyle devam etti: "Dış politi- | 


kada batıya bağımlılık musavi sömürü musavi tahakküm zinciri koparılmıştır. Birinci raundda batıcı kulip mağlup olmuş, parlamento zafer kazanmıştır Şimdi ikinci 


raund başlıyor. Bu parlamento tahakkümü nasıl reddettiyse körükörüne batıya bağlılık zihniyetini de reddedecektir; 

Üslerle ilgili anlaşmanın mutla- ka meclislerden geçirilmesi gerektiğini savunan Erbakan “anlaşmanın metninde ne var bilmiyoruz" dedi, ve savaş sanayiinin Amerikayla yapılan bir anlaşmanın parçası olmasını eleştirdi. Bu arada gizli bir CENTO oluşturma yolunda girişilen çabalara dikkati çeken Erbakan, Türkiye ile Mısır ve İsrail- in biraraya getirilmeye çalışıldığını ileri sürdü ve İsrail haberalma ser visi orta doğu dairesi başkanının Türkiye'de temaslar yaptığını söyledi, Erbakan MİT'in CIA ve İsrail Haber Alma Servisi Mossad ile ilişkilerini kesmesi gerektiğini sāvundu, 

TBMM'de AP adına konuşan Celal Yardımcı ise 1950'lerin dış politika görüşlerini yansıtan konuş” malanyla Meclis geçmiş yılların havasına götürdü ve -Amerikayla yapılan anlaşma dışında her şey- den sözetti, 

Sonuç olarak salı günü TBMM'de yapılan görişmeler, Türkiye kamuoyunun Demirel'in dış politikası konusunda daha da dikkatli olması gerektiği konusundaki kaygılar! 
doğruladı. 
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Kalp ilaçlarının toplam fiyatı 5.475.000 lira. Türkiye'de bulunursa tabii, Dışar- dan getirilmeye kalkınca aynı rakam 15 bin liraya çıkıyor. 


Tunus'ta 7000 tutuklu var 


© 26 OCAK 1978 DİRENİŞİ TUNUS 


IŞÇI 


SINIFININ EKƏNOMİK 


BASKILARA VE ÜCRETLERİN 


DONDURULMASINA 
GÖSTERDİĞİ 


- TEPKİYDİ. 


© HABIB BURGIBA 


SİYASİ 


KARŞI 
KİTLESEL “BİR 


YÖNETİMİ 


TUTUKLAMALAR VE 
ÖZGÜRLÜKLERİ 


KISITLAMA 


POLİTİKASINI BUGÜN DE SÜR- 


DÜRÜYOR. 


DIŞ HABERLER 
. SERVİSİ 

Tunus'ta Habip Burgibâ yönetimi, şu anda birkaç yıl önce hızlandırdı. 
ğı siyasi baskılan sürdü. 
rüyor, Ülkede, 7000 kadar tutuklu olduğu, Tunuslu muhalifler tarafından bildirildi. 

16 Ocak günü, Paris'te bir basın toplantsi o düzenleyen "26 
Ocak Birliği" adlı örgüt, Tunuslu emekçilerle. ve 

unus İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UCTT) 
ile birlikte, kanlı Tunus direnişinin ikinci yıldönümü nedeniyle onbeş günlük bir dayanışma ve 


Protesto kampanyası düzenleyeceklerini açıkdi. Bu dayanışma, 


Fransa'da Lyon, Stras- 
Surg, Montpellier, Grenoble gibi şehirlerde dü-Zenlenecek gösterilerle Yürütülecek, Fransa'da 
Ortak bir basın toplantısı 


düzenleyen Uluslararası 
Arap Sendikaları: Konferasyonu, Tunus'taki 


demokratik özgürlükleri nan Fransa Komitesi, CGT, CFDT, FEN gi-Fransız işçi ve öğretmen sendikaları, dayanışma kampanyasını desteklediklerini açıkladılar, Toplantıda konuşma Yapanların bildirdiğine göre, Tunus'ta birçok tutuklunun durumu olduk- 
Ça kötü, Örneğin UGTT eski Genel Sekreteri Ha- 
“ib Aşur'un oğlunun evi Sürekli on güvenlik görevlisinin denetiminde bulunuyor ve çocuklarının di- 
$ında” kimseyle görüştümüyor. Tutukluların bir bölümü bakımsızlıkhastalanıyor. Bu duumla çok fazla “ilgili” 
Olan doktorlar da yetki. 
er tarafından “sakınca- olarak niteleniyor. 
Toplantıda bir konuşma yapan 26 Ocak Birli sözcüsü ise, tutuklun bir an önce serbest birakılmasını ve sendikaĉilann görevlerine iadesi-Nİ İstedi 


26 OCAK KANLI 
DİRENİŞİ 
Tunus'ta bundan iki 
Yıl önce başlayıp, kanlı ir şekilde bastırılan işçi Olaylan Habib Burgiba netiminin ekonomik Politikasının gericiliğinn ve hükümetin baskıcı tutumundan kaynaklan- 


pst Habib Burgiba li ln EE 


yönetimi, iki yıl önce enflasyonun ve fiyat artışlarının yükselmesine 
seyirci kalmış, hatta 5 
yıl için ücretleri dondu. 
rarak, burjuvaziyi içinde bulunduğu zor durum- dan kurtarmaya çalışmıştı. Ücretlerin dondurul. 
ması üzerine, Tunus İşçi Sendikaları Konfederasyonu, bu Kararı ve diğer ekonomik baskılar protesto etmek amacıyla ge- 


Ti 


nel grev ilan etmişti. Genel grev, büyük bir işçi kitlesinin katılımı ve öğrencilerin de desteğiyle başladı. Ancak, hükümet derhal duruma müdahale 
ederek, 26 Ocak 1978 
günü, sıkıyönetim ve s0. 
kağa çıkma yasağı ilan etti, Genel grev, bu son karar üzerine, sokak çatışmaları şekline dönüş. 


tü. Başkentte, işçi ve öğrenciler barikatlar ku- 
` > x ir 


* olmadığının 


“kefen parası”na yetişebiliyor 


© Kanser,nöroloji ve onkoloji reçeteleri hemen hemen hiç alınamamakta, ve gecikeri tedavi, ölümlerle son bulmakta 


© İlaç patronları geçen aylarda %- 100-300 arası yapılanızamları / 


az bulduğundan birçok ilacı hâlâ piyasaya çıkarmıyor 


Ülkemizde binlerce insanın hastalanma nedeni kötü yaşam koşulları, 
Kötü yaşam koşullarının başında da, yetersiz beslenme geliyor. Yetersiz beslenmeye neden de 


sarak polis ve askerlerle çatıştılar. Resmi ağız- dan tüm bu olayların söylenmesine karşın, 27 Ocakta tüm ülkede olağanüstü 


durum ilan edildi ve ge. 


ce Tunus radyosu sürekli kan bağışı çağrısında bulundu. 


29 Ocakta, Tunus hükümeti çıkan olaylarda 


40 kişinin öldüğünü, 116 


e e 


Tunus'da tutuklamalar 


Nikaragua 1980 yılı için bir ekonomik atılım planı hazırladı 


İktidarın FSLN tarafından ele geçirilmesinin üstünden altı ay geçtikten sonra, Nikaragualı yöneticilerin çıkardıkları ilk bilanço şöyle özetlenebilir: “1980 pek muhtemel ki devrimimizin en güç yılı olacak. 
Ne var ki daha şimdiden sağlam bir kuruluş evresine girmiş bulunuyoruz. Başlayan süreç artık geri döndürülemez bir niteliğe sahip.” Sergio Ramirez ile komutan Daniel Ortega (yönetici cuntanın beş üyesinden İkisi), "Altı aylık bir sire içinde Sandinista devriminin başlıca amaçlarını pratiğe geçir. 
meyi başardık. Bunun yanında temel öneme sahip kazanımlar da elde ettik” diyorlar. S. Ramirez sözlerini şöyle sürdürüyor: "İç istikrarı sağladık, Hiç de kolay bir iş değil bu: Somoza rejiminin yıkıntıları üstünde yeni bir düzen kurmak, yeni bir yönetim, sağlık hizmetleri oluşturmak gerekiyordu Dev güçlükler arasından geçerek, iktisadi istikrar konusunda belirli ölçüde bir başlangıç da elde ettik. 
.Devlet Somoza ile yandaşlarının 


mallanna el Koyarak, bankaları ve 


sigorta şirketlerini, dış ticareti ve madenleri * millileştirerek kilit sektörler arasından bazılarını daha şimdiden eline geçirmiş bulunuyor, Bunun yanında, toprak reformu- nun da temelleri atılmış oldu. Bizim halk sektörü adını verdiğimiz sektör şeker üretiminin % 40'ı, tütünün % 50'sini, pamuğun ve kahvenin % 20'sini, balık ve et endüstrisinin © 90'ın elinde bulunduruyor." 

Diktatörlüğün miras bıraktığı bunalımın üstesinden gelmek için yeni yönetim 1980 yılı için iktisadi atılım planı düzenlemiş bulunuyor, Komutan Ortega en acil ihtiyaçlar gidermek ve iktisadi bağımsızlığı (uzun vadede) sağlamak için devletin üretimi planlama yolunda tedbirler aldığını söylüyor. Tasarlanan plan ülkenin iktisadi altyapısını oluşturmak için 
420 milyon dolar tutarında yatı. 
rımlar öngörmekte, Bu yalınmlar nerdeyse tümüyle yabancı krediler yoluyla gerçekleştirilecek. Şu ana kadar Nikaragua, 579 milyon dolar tutarında dış borç ve yardım almış bulunuyor, 


yoksulluk. : Yoksul insan en fazla hastalanan insan. Yoksulluktan dolayı hastalanan bu binlerce insan; nasıl olacak da bir kutusu 1350 lira, bir terkibi 3—5 bin lira 


Röportaj:Neyyire ÖZKAN 


olan ilaçları alıp iyileşebilecek? Zaten bu ilaçları alabilecek ekonomik gücü olsaydı, hastalanmayacaktıda... 

Bir gün, bir kaç saat, devlet hastanesine çok yakın bir eczanede oturduk. İlaç almaya golenler, genellikle İstanbul dişından hasta baktırma- ya gelen az gelirli insanlardı. Ceplerine borç harç, bulup buluşturdugu bir kaç bin lirayı koymuş, hastasını iyi leştirme umuduyla yollara düşmüştü. Reçetesini eczacıya uzattığında, önüne konan bir kaç kutu ilacın 2—3 bin lira tutacağını hiç düşünmemişti. Fiyatı öğrenince, "Oğlum şimdi bunları almayayım, memlekete gidince yaptırırım"' deyip boynu bükük çıkıyordu dışarı, İstanbul'da bile zor bulunan ilaç onun küçücük kasabasında ne arardı. Zaten reçeteyi 


©) - yaptırsa yaplırsa bir kere 


otobüs ve bir o kadar mağazanın tahrip edildigini bildirdi. Öte yandan, Tunus Sendikalar Konfederasyonunun da üye ol. 
duğu Uluslararası Özgür Sendikalar Federasyonu, Tunus'taki olaylar sırasında ölenlerin çoğunun sivil halktan olduğunu ve ölü sayısının 100'ü aştı. 
ğını bildirdi. 


Birkaç gün sonra dörtyüz sendika lideri tutuklandı. Şubat ayında Sbeitla kentinde başlanan duruşmalarda bu sendika liderleri ve militanlar “masum vatandaşlara ve 


kamu binalarına karşı fi- 


iller” işlemekten bir ilâ beş yıl arasında değişen hapis cezalanna çarptırıldılar. o Yargılamaların hemen arkasından hükü. 
met, dört milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırarak, hepsi sendikacı olan bu dört kişiyi tutukladı. Bu milletvekil. 
leri arasında Tunus İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Habib Aşur da bulunmaktaydı. 

Söz konusu mahkumiyet ve tutuklamaları protesto etmek amacıyla kendiliğinden gelişen hareketler Şubat ayının sonuna kadar sürdü ve binlerce kişi daha tutuklandı. 

Libya'ya göre, tutuklu sayısı üç bini, ölü sayısı bini geçmekteydi. 

Tüm dünya olaylara karşı büyük tepki gösterdi. Aralarında DİSK'in de bulunduğu, çeşitli ülkelerin sendika birlikleri tutukluların derhal serbest o bırakılması için çağrılarda bulundular, 

Olayların o bastırılmasından sonra da Tunus" 
taki baskılar son bulmadı. Aksine, bugüne dek gittikçe arttı ve her yıl tutuklu sayısı yükseldi. 
Şu anda Tunus'ta çeşitli sol gruplar, baskılara karşı direniyor ve Tunus işçi Sendikaları Konfederasyonunun çeşitli zorlama, tehdit ve hilelerle bir sarı sendika haline dönüşmesini engellemeye çalışıyorlar, 

Kanlı 26 Ocak direnişinin ikinci yıldönü. 
münde Habib Burgiba yönetiminin (o baskılarıyla birlikte, Tunus'taki toplumsal muhalefet de yük- 


yaptırabilecekti. Onu bile yaptıramamıştı. Sonuçta hasta iyileşemeyecek ve ölüp gidecekti. Ve artık reçeteye denkleşmeyen para, "kefen parası''na yetişebilecekti. 

Buna benzer örneklere günde pek çok kez tanık olduğunu anlattı eczacı Sait Yücel bize, Parasızlıktan reçetesini yaptıramayan yüzlerce kişi. Ya da reçete yaptıracak parayı biriktirene, bulup buluşturana ka dar hastası ölümü boylayan insanlar. 

İlaç patronları geçen aylarda % 100—300 arası yapılan zamları az bulduğundan bir çok ilacı hâlâ piyasaya çıkarmıyor. Oysa gelen son zamlarla birlikte ilaç bir servet olmuştu. İşte birkaç örnek: Safrataşı eritmede kullanılan BİLO adlı böb- 


rek ilacı 1025 lira, FLUORO—URACİL _ 
isimli kalp ilacı 1350 


lira, KEFZOL isimli iğnenin bir ampulü 231 
lira. 

Yapılan istatistiklerde ölüm nedeni olarak gös- 


terilen mide ülserinin tedavisinde kullanılan DE- 
NOL adh ilacın yalnızca iki kutusu 1490 lira. 
Mide ülserinden ölenlerin sayısı ise, bir yılda bin kişiye yaklaşıyor. 
Reçetesi 5 bin liraya yapılan ve 15 günde bir yenilenmesi gereken kanserden ölenlerin sayısı da hayli kabarık, Çok dikkatli perhiz gerektiren şeker hastalığımın 
bir terkip reçetesi 1600 
lira. Uzun süre tedavi gerektiren şekerden ölüm sayısı 1974 istatistiklerine göre 725 kişi. 

Solunum aygıtı hastalığından ölenlerin toplamı, 1974 istatistiklerine göre 1763. Bir tek tüberküloz hastalığının 1 
aylık bakım reçetesinin ücreti ise 2500—3000 lira arası. 

Bu örnekler, hayati gereksinim maddesi olan ilacın, ilaç tekelleri elinde kâr aracı haline getirilmesinin yol açtığı sonuçların çok az bir bölümü, 

Eczanesine 2 saat misafir olduğumuz Sait Yücel'e reçetesi pahalılık nedeniyle yaptırılmmayan hastalıkların ne olduğunu sorduk. Bizi şöyle yanıtladı: "Kanser, nöroloji ve onkoloji reçeteleri hemen hemen hiç alınamamakta. Parasını denkleştirmek için hastalar reçete yaptırmayı daha ileri bir tarihe erteliyorlar. 


Tedaviye geç başlama da, birçok sakınca doğuruyor tabii" Eczacı Yücel'i biz tamamlayalım; tedaviye (o başlayamama da ölümle sonuçlanıyor. 

Yücel eczanesine bir günde gelen reçetenin hemen hemen yarısı yaptınlamadan geri dönüyor. Nedeni yoksulluk, Hastalanmanın nedeni gibi. Bir de ilaç patronlarının kârlarına kâr katmak için beklettikleri ilaçlar var ki,' onlarsa hiç bulunamıyor. İlaç yokluğu nedeniyle geri dönen reçeteler de hiç az değil, 


MENKUL SATIŞ İLANI 


İstanbul 8. İcra Memurluğundan 


Mahcuz olup satılmasına karar 


1979/11776 verilen 1 adet 


70.000.00 iira muhammen bedelli 58 88 73 no'lu telefonun intifa hakkının 1. artırması 28.1.1980 günü saat 16,30—16.45'de Adliye Sarayı 8. İcra Dairesi 


salonunda yapılacaktır, 


O gün verilen bedel muhammen kıymetin % 75". 
ini bulmadığı takdirde 2, artırmanın 29.1.1980 günü aym yer ve saatte yapılarak en çok artırana İhale” 


olunacaktır. 


Satış peşin para İle olup bedeli ödenmeden mal devir ve teslim edilmez, tellaliye resmi ve İhale pulu bedelleri alıcıya alt olup istendiğinde 10.00 liralık PTT möâsrafı verilmesi halinde şartnamenin adrese gönderileceği isteklilerin belli gün ve saatte satış mahallinde memurumuza müracaatları ilan olunur. 


8.1.1980 


. £a rE Da, 
Baki ÜNLÜ 
25. 1.1977'de faşist katillerce katledildiler. 

Anılan mücadelemize ışık tutacaktır. 


(Basın 547)-309 


Bağımsızlık, Demokrasi Sosyalizm mücadelesinin yılmaz savaşçısı 
HAMZA BALCI yoldaş; 20.1.1980 yünü faşist katillerce pusuda katk'dildi 
ANISI 
MÜCADELEMİZE 
IŞIK TUTACAK 


BİRLİK YOLU 
Taraftarları 


Domakrat: 208 


si CER 
Hüseyin YABUZ 


CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ 


DEVRİMCİLERİ 


(Öcmokrat: 302 


ý 
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? POLİTİKA 


CIDDI. 


İR İSTİR 


CHP'de sağa kayış 


CHP'nin ortanın solu diye bildigimiz milletvekillerinde, demokrat tutumlu sendikalarımızda bir sağa kayış ya da soldan kaçış var, Örneğin demokrat bilinen Hasan Esat Işık, savunma ikili anlaşması için Demokrat'a verdiği demeci, “Demokrat gibi sol bir gazeteye böyle bir zamanda demeç vermenin yanlışlığını anlayıp,” geri aldı. 

Ama gazetecileri daha da şaşır. 
tan ortanın solu hareketine büyük hizmeti. olan Muammer Aksoy'da göze çarpan önemli değişiklik. 
Muammer Aksoy kerdi partidaşı milletvekilerinin verdiği “açık oy” önergesiyle ve kendi oyu İle değişen baskı yasa önergelerinin çevrilişine bile üzülüyor, “Ama iyi mi oldu?" 
sorusunu soruyor, “İyi olmadıysa neden oy veriyor? ya da görüşme salonunda bulunup red oyu vermiyor? 

Bu sorunun yanıtı da verilmi. 
yor. Bazı (o milletvekillerinin bu tutumlarını basın mensupları pek anlamıyor, Ya da anlasalar da inanmak istemiyorlar, kulaklara fisıldananlara yani Genel Başkan'ın 


y, 


Hy 


CHP'NİN DEĞİL 
ECEVİT'İN 
SÖZCÜSU 


Hasan Esat Işık'tan doğru dürüşt bir konuşma bekleniyordu. AP sözdüsünden farksız konuşması, Zaten Hasan Esat Işık CHP grubunca seçilmiş bir sözdü değildi. Genel Başkan Ecevit seçmişti. Hükümeti kritik günlerde terkederek partiyi zor durumlarda bırakan Hasan Esat Işık'ın grup sözcüsü seçilişi başta Turan Güneş, olmak üzere birçok CHP'U parlamenterin itirazına sbep oldu, 


“Sizin sözcü de neydi öyle “diyen bir basın mensubuna bir CHP milletvekili" o bizim değil Ecevit'in sözcüsüydü zaten” dedi, CHP sözcüsü SİA anlaşmasının mecislerden geçmesi zorunluluğunu bile belirtmedi, O zaman gözler 


Hasan Işık'ın meslek geçmişine kaydı. 
Onun ilk parlayışı Fatin Küştü 


Zorlu zamanında olmamış mıydı? 
Onu, Zorlu gerekli kademeleri yükseltmemiş miydi? Buna bakma- dan Işık hükümetten çekilince, 


bu denli, milletvekilleri ve senatörler üzerinde baskıda bulunduğu. 
na... 

YEŞİL KOMÜNİST 


Mecliste dış politika genel görüşmes... Kürsüde Erbakan hocamız 


kaS 


gürül gürül konuşuyor. Ama burju. Í 


va basın o antiempeyalist konuş. 
madan sadece “Afganistan'a asker gönderilmesini” manşete çıkardı. 
Oysa bütünüyle anti-faşısı anti emperyalist bir konuşmaydı. Neyse konumuz bu değil... Bir yerde sözü AET ve yabancı sermayeye getirdi “Yabancı sermaye yerine dürüst yerli sermayeye konuşma yapıl malıdır” dedi, Kuliste CHP sol kanat milletvekillerinden biri Sener Battal'ı görünce, demek sermayenin “yerlisi iyi de yalnız yabancısı kötü öyle mi?” deyince, Battal" siz de herşeyi kurcalamayın canım. 
Biz zaten yeşil komünist suçla. 
masıyla karşı karşıyayız. Bu kadar tavizi hoş görün” dedi, Bu “ye. 
şil komünist” lafı ve nitelemesi Anadolu'da AP ve MHP'nin en önemli silahıymış, 


bunu onun Amerikaya teslimiyet politikasına karşı çıkışına bağlayanlar olmuştu. Bizde Syan geçmişler çabuk unutulur, İşte Ecevit 


Gmt nkzknzininn bnn İİ e ama İİİ NOn a nn 


bu imajı yıkmak için seçmiş ol. f 


malı Hasan Esat Işık'ı... Doğrusu amacına da vardı, 
Menderes ve Demirel'de yapar 


ya da yapardı aynı ya da benzer f 


işleri... 


GENEL HAV A... 


"Dağ fare doğurdu" derler ya dış politika hakkındaki genel gö. 
rüşme İçin söylenecek şey buydu, Konuşmalar arasında sadece Suphi Gürsoytrak'ın anlaşmaların anayasa karşısındaki durumunu irdeleyen kısmı büyük ilgi topladı Ayrca partililer açısından gün Erbakan'ın günüydü, Erbakan AP'li birçok milletvekilinin bile onayını aldı. CHP'li sol kanatta konusmanın büyük kısmını iyi karşıladı, Ancax #rbakan 


ın Kore İle Afganistanı karşılaştı. f np “Asıl asker Afganistan'a gönde. $ 


rilmeli” mesajı salonda soğuk hava $ estirdi, AP ve MHP sözcüleri ise çok f 


sönüktü, Asıl dış politika görüşmeleri CHP'li 51 lerin pardon 48 le. 
rin önergesinin görüşülmesi sırasın da yapılacağa benziyor, 


© SAYFA 6 


İşçi sınıfına tiyatro 


Toplumda yüce bir dengedir tiyatro, Halkın kitlesel yaşamında etkinliği olan bir sanat dalıdır tiyatro, Tüm sanat dallarını içer. 
diği -için, usu, bilinciyereği yücel. 
ten bir sanattır kuşkusuz. İnsanın eyleme dönüştürdüğü bir görsel olayın sağladığı dengedir. Yüce tiyatro olayı sahne üstünde, seyirci. 
yi eğlendiren, eğiten ve düşündüren bir sânattır. Halkın öz beğenisne seslenen, toplumun çeşiti katlarına,İşçi sınıfına uzanan tiyatro olayları çağımızda seyirciyi bütünselleştirmektedir, Bütün sanat dallarına gerektiğinde baş vurarak insanı, toplumu İnceleyen, gerekti- 


ğinde betimleyen nesnel alışımlarla özneli bağdaştıran yüce bir sanattır tiyatro, 


İşçi smıfına özel anbalajlı tiyatro yapılmıyor artık çağımızda.Hak kitleleri tarihsel maddeci bir kavramdır. Bilim ve sanata yön verir; Sanata, sanatçılara yol gösterir, Bir toplumun emekçi sınıfı, halk kitlelerinin tarihsel maddeci kav. 
ramının içindedir, Sosyo-ekonomik kuruluşla tarihsel gerçekliği içerinde çeşitli toplumsal sınıfları kapsamaktadır. Bu nedenle işçi sınıfına tiyatroyu çeşitli tiyatro öğretilerini, Aristotelestçi, Stanisla- 


vskici, Brehtçi akımların Sentezin- den yola çıkılarak İşçi anıfır” çeşitli toplumsal sınıfları içeren 

halk kitleleri için yapılan tiyatrolar 

işçi sınıfına yarar sağlamaktadır. 

Toplumun, sosyo-ekonomik gelişmesi içinde- eğitimi sağlanan halk 

kitleleri doğaldır ki, işçi sınıfını da 

eğitmekten geri kalmıyacaktır. Örneğin tarihsel yaklaşımıyla insan. 

oğlunun evriminde kuşkusuz devrimlerin etkin olduğu dönemlerde İşçi sınıfına tiyatro ayrı yollardan 

değil, eğitsel yollardan götürülmüş. 

tür, Bunun tarihsel örnekleri, sınıflı toplumlarda daha bir ortaya 

çıkmaktadır. Halk kitlelerinin kül. 

türe ve sanata yaptıkları katkıları 

tiyatro dalında özümleştirdiğimizde bireysel davranışlar kitleselliğe dönüşür, 

Halk kitlelerini obilinçlendiren sahne yapıtları; eğitici, öğretici ve eğlendirici özelliklerle değerlendiri. 
lişinde boyutlar ve derinleşen içerikler kazanır, Sözgelimi, Mayakovski okur-yazar oranının çok düşük düzeyde olduğu devrim sonrasında Banyo, Tahta Kurusu gibi 


Hayati ASILYAZICI 


sert biçimde eleştiren bu oyunda, diyalektik bir bakışla yaklaştı ve oyunda burjuva -kapitalist düzene karşı işçi sınıfını çıkardı. Meyer. 
hold aynı oyunu yeni bir yaklaşımla 1921'de sahneledi. Ne var ki, Rusya'da toplumsal taşlamayı daha önceleri sahne yapıtlarına Griboyedov (1795-1829) ve Gogol (1809-1852) getirmişti, Griboye. 
dovın “Akıldan Bela" adlı oyunu İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarında oynandı. Gogol'ün Müfettişi'i dünyaca ünlüdür, Bu soy bir gelenekten kaynaklanıyordu Mayakovski. Mayakovski'nin toplumsal gerçekçiliği çağdaşı Gorki". 
den izlemişti, Ancak, Gorki'nin işçi 


, Sınıfını edebiyata yeni boyutlarla 


getirmesi, edebiyat ve sahne akımı- nın boyutlarını değiştirmişti, Gerçi Mayakovski, Filippo Tommaso Marinetti'nin (1876-1944) yaratıcısı olduğu gelecekcilik (Futurism) akımının Rusya'daki öncüsü olmuştu. 
Futurism (Gelecekçilik) akımı Rusya'ya gidince Nazım Hikmet'i de etkileyecektir. Bu akımdan yola çıkan o Meyerhold o Yapısaleığı (konstruktivismi) tiyatroya yerleştirdi, Stilizasyon ve grotesk'le tiyatroyu halk kitlelerine, İşçi sınıfına daha çok yaklaştırdı. Meyerhold, Stanislavski'nin öğrencisiydi. Tairov da öyle, Oda tiyatrosu anlayışını da Tairov tiyatro yaşamına yerleştirdi. 
Nasıl ki Piscator politik tiyatroyu getirdi tiyatro dünyasına... Ama politik. tiyatroyu epik anlayış içeri. 
snde Bertolt Brecht geliştirdi. Yine Stanislavski'nin öğrencisi olan Vak. 
tangov tuluatı büyük ölçüde kullan. 
dı. Carlo Gozzi'nin Turandot'unda, Vaktangov üstün bir başarı sağladı tuluat tiyatrosu olarak. 

Günümüzde kapitalizmin çelişki. 
leri kendini öylesine göstermeye başladı ki, toplumu, özellikle Türk toplumunu tedirgin etmenin ötesin. 


de ekonomik çöküntüye götürdü, ` 


Bu nedenle Türk burjuvazisi gerici. 
tutucu rol oynamaya başladı. 

Burjuva toplumunun iki temel sınıfı kapitalistler (burjuvalar) ve emekçiler, örtülü MC ile daha kesin biçimde karşı karşıya geldiler, Sermaye, ulusal ekonomiyi kamu kuruluşlarında değişmeye uğratıyor. 
Devlet Planlama Örgütündeki kaos, devletçilik anlayışını yıkmaya yöneltmiştir, Batı basını, bir 3, Dünya Savaşı'ndan çokça öz eder ol. 
du. ABD ile ikili anlaşmalar 


Bratislava çocuk kitapları resimleri Bienali 


1965 yılından bu yana her iki 
yılda bir gerçekleştirilen Uluslararası Bratislava Biennali (BIB), çocuk kitapları resimleri 


konusundaki iki önemli olaydan 


biridir. İkincisi, merkezi İsviçre'de olup her yıl başka ülkede toplanan IBBY (International Bard on Books for Young People Gençlik Kitapları Uluslararası Kuruludur. Her iki biennal de UNESCO'nun işbirliği ile düzenlenmektedir. 


Bir ressam çocuklara bienalde imza verirken 


1379 yılının "Çocuk Yılı” olarak 
saptanmasının nedeni, 1977 Bratislava Biennalinde Uluslararası Komite- nin, gelecek Biennal tarihini Çocuk Yılı olarak UNESCO'ya önermesi ve 


bu önerinin uygulanmasıdır. 
Bratislava Biennali, Slovak Kültür Bakanlığı'na bağlı Slovak 


Ulusal Galerisi tarafından düzenleniyor ve UNESCO'nun işbirliğiyle yürütülüyor, Organizasyon ve mesleksel hazırlıklar Slovak Ulusal Galerisi “Uluslararası Resimleme Bölümü” tarafından sağlanıyor. Görevli kurullar içinde en üst düzeyde ve yetkili durumda olan "Uluslararası Komite" çeşitli ülkelerin ulusal sanat derneklerinin, ya da uluslararası dernekle- 


A 


Bienale katılan Güner ENER 


Eylül - 1 Kasım arasında, Jürinin ve komitelerin toplantıları ve bir sempozyum yapılıyor bu sirede, Biennal boyunca serginin yanısıra, çocuklar için çeşitli gösteriler -film , halkoyunları İmza günleri, konserler. düzenleniyor. Yedi yaşın altındaki çocuklara Biennale giriş bileti kesilmiyor. Bilet olarak sergiyi gezenlerin sayısı yüzbi- nin üstünde, Her onbininci kişiyle bir konuşma yapılıyor, izlenimleri soruluyor ve armağanlar veriliyor, Her yaştan seyircinin İlgi duyduğu bir sanat olayı BIB, 


Bu yılın sempozyum konusu; 


Bütün çocuklar için imge kitapları, Sanatçılar, pedagoglar, dünya basınının temsilcileri izliyor sempozyumu. 
Uluslararası Komite konuyu tartışıyor, bildiriler, önerilerle, 1977 yılının sempozyum konusu ise "Çağdaş dünyayı resimlemenin biçim ve metodları” 


1975 yılında Biennale 38 ülkeden 


300 grafik sanatçısı 3000 yapıtla ka. 
tılıyorlar, Her ülke için sanatçı sınırı 20, her sanatçı için de yapıt sınırı 10, Bazı ülkeler sınıra dek hakkını kullanıyor, örneğin Japonya, Demokratik Alman Cumhuriyeti a yirmişer ressamla katılıyorlar, Çekoslovakya, Amerika, Polonya ondokuz ressamla yeralıyor. İsviçre, İngiltere onaltışar kişilik gruplarla, Bulgaristan onbeş, Fransa oniki, Macaristan ve İsveç © onbir 


ve Sovyetler 


ressamla katılıyorlar, 


Güner Ener sekiz yapıtı ile Slovak Kültür Bakanlığının bu Biennal Yürüt- 


yapmalarına katkıda bulunmayı amaç- 


bizde nedense birtürlü “önemi Ve“ 


Tin, temsilcileri, tanınmış sanatçılar, vi 


“içeriği anlaşımayan oyunlar vardı. 
! Bunların dışında sahnelenme, güen: 


lüğü taşımasına karşın en görkemli olanı Misterya Buffo Kutsal Güldürü adlı yapıtıdır. Kapitalist. 
burjuva düzenini eleştiren hem de 


zd aşmalar gün. 
deme getirilerek, bürjuvazi 'Kamü, esimin gaave ÖZAL Lİ ne girdi, Toplum savaş pskozuna sokarak talan ediliyor devlet örgütleri, Halk kitlelerinin ve İşçi sınıfının bilinçlenerek kamu kurufuşlarına sahip çıkması gerekiyor. 


me Kurulu Başkanı sanat tarihdisi Anna Urblikova ve BIB Genel Sekreteri Dr.Duşan Roll da oylamaya katılıyor, 


ayrıca 10.000 
vedört Şeref Diploması. 


e my dü na a e e A Cacai 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jira bi gk seçiliyor, Yit Krönüy; #ş Altın Elma (herbirine 


Çekoslovak Kronu) 
Şeref Diplomaları, Sayfa düzeni, 


baskı, kağıt-cilt kalitesi nedeniyle 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Bn YA AN, 


yumurcak 


"LG. Kaporta"'sının önündeydiler, iki canlı kara nokta, Fikret Otyam'ın. 
Abudabi'den getirdiği zend biblolalarını anımsatıyorlardı. Zenciler bibloda cansızdı. Bunlar etten kemikten. 
Zencilerinderileri de kara. Bunların karası başka, elde, yüzde, urbada, dıştan “bulaşma. Zenciler köleydiler uzun yıllar alınan satılan.. Belki de ortak yanlan buydu! 

Bu yocuklara köle denmiyor, çırak deniyorsa ne farkları vardı? .. 
güvence mi? Yok! Okul, öğrenim, çağdaş yaşama hakkımı? Yok! Asgari ücret, sigorta, sendika, toplu sözleşme hakkı mı? Kim demiş! Karınlarını doyuracak ekmek parası mı? Hayır! 
Çocuksu güçleri, körpe hücreleri, kıkırdak kemikleri sömürülen, 


yüzleri, parmakları, tırnaklakapkara, nasırlı, Biri paçavraya sıvı. 
akıtıyor ara da bir, öbürü zımpara değiştiriyordu. İkisinin de avuç İçi bo- 


yundurukta sertleşmiş öküz boynu!... 
"Kolay gelsin!" dedim. 
Biri ses etmedi, öbürü, "Sağol!" 
dedi, 


Adlarını' sordum. Birinin adı Abdul. 
lah, Öbürünün İsmail Gezgin. 

“Sigaran varmı?.."" diye sordu Abdullah. İsmail sigara kullanmıyordu, almadı. A 

Abdullah sigarasını üst üste dumanladı 


“Bir işin mi var dayı? " dedi. 

"Evet!" 

"Araba: boyası mı? .." 

“Hayır!” 

“Burada kaporta işi de yapılır." 

“Başka bir iş... Bilirsiniz bu yıl. 
Dünya Çocuk Yılı. Bu konuda sizinle konuşmak istiyorum..." 

İkisi de durdu. İkiside. 
nın kesiği. Karagözleri tümde kuşkulu, kaygılı. İsmail başını olumsuz salladı: - 

“O işi biz yapmıyoruz dayı! Bizim burada oto-boya yapılır, bir de kaporta v HE A 

zunca açıklama yapmak zorunda kaldım. İlgisiz dinlediler. Bâkıştılar my Neler anlatıyordüm ben? .. 
yle "' “ işlerle ne ilgileri vardı! 


“Biz bilmeyiz, patronla konuş!" 
diyerek sertleşti İsmail, 

"“Patronla da konuşacağım. Önce sizinle...” 

Bir anlam veremiyorlardı? Yoksa sigorta müfettişi miydim? .. Sonra başlanha bir dert açılmaz mıydı? ikisi iki yandan: 

"Bizim hiçbir şikayetimiz yok!" 

Biz buraya kendi isteğimizle geldik!” 


hafta sürüyor, 7 


Dursun Akcam 


“Biz Sanat öğreneceğiz!" 

Abdullah'a bir sigara daha verdim. 
Dostlaştık. Soruyu değiştirdim. Abdullah nazlanmadan başladı: 


“Yaşım 13. Keskin'in fnziroğlu köyündenim. İlkokulu bitirdim. İlerisini babam okutamadı. Kayaş'ta: Eye Mahallesinde kalırım. Her sabah saat altıda otobüsün ilk seferine binerim. 
Saat sekizde işbaşı. Akşam, altı buçuk, yedide işten çıkarım, saat dokuz- da evdeyim. Yolcu çok, otobüs tıklım tıklım. Ayakta giderim.Lastikgibiyim, yorulmam. Aç olanda yüreğim çekilir, gözlerim alacalanır. Başka bir sıkıntım olmaz!.. 


“İşim mi?.. Çook! Sözgelişi en başta zımpara yaparım, boya kazarım, hurda sökerim... Aylığım mr? .. Haftalığım 150. Bundan sonra 200 olacak! 
Yemek işi mi? .. Burada bir şeyler atıştırırım. Günde yeme işi için on beş, yirmi lira, bazan daha fazla hârcarım... 
Simit yerim daha çok, ekmek yerim. 
Baklava yiyecek değilimt.." 


Abdullah'ın öyküsü, öteki çocukların öyküsüydü. Yoksulluğa her zorluğa katlanarak sanat öğrenecekti. Kendisini en çok sevindiren olay, babasına 
150 lira para postalamış olmasıydı. Oyun bilmezdi, eğlence bilmezdi, Ankara'yı da bilmezdi Kayaştan Sanayiye uzayan yol çizgisi dışında, 

“Sigara da içiyorsun Abdullah!.. 
Kaç günde bir paket? .." 

“Sigaraya para vermem... Bulursam içerim. Müşterilerden..." 

Canı sıkıldı Abdullah'ın. Arkadaşını gösterdi: 

“Biraz da ona sor!" 


İçe dönük öfkeli bir tip olduğu anlaşılıyordu arkadaşı İsmail'in. Kısa tümcelerle özetledi soruları: 


“Babam yok, babam öldü, Köyde anam, iki küçük kardeşim var, biri oğlan, biri kız.Benden başka çalışan yok. Haftada 200 alırım... Köyde kalsaydım bir faydam olmazdı. Toprağımız 30 dönüm, Amcam yardım eder, anam işler toprağı. Akdere'de bir akrabanın yânında kalırm. Kira 400 
lira. Payıma düşeni öderim... 


“Akşamları çorba, çay, peynir ekmek, gündüzleri başka şeyler yerim. 
Tatil olaraktan bir pazar, haftada bir gün . Çamaşırlarımı yıkarım. Uyurum, Beni en çok sevindiren olay, anama para yollamak!” 


Gözleri doldu, ağlayacaktı. Sessizce uzaklaştım!.. 


yayınevlerine 


veriliyor, 


Istanbul” da 


bugün 


@TIYATRO 
USKUDAR ŞEHİR Tİ-YATROŞU—"Balaban 
Ağa” - Yazan: Musaip- 


zâde Celal - Yöneten: Ferudun Karakaya-Saat: 15.30:21,00 


@FATİH ŞEHİR TİYAT. 
ROSU."TIRPAN'"Yazan: Fakir Baykurt-Uygulayıp, Yöneten: Taner Barlas- o Saat:15.30.21.00 


Or An DENEME SAHNESİ."Salozun Mavalı""“Yazan: Peter Weiss-Çeviren: Can Yücel- Yöneten: Çetin İpekkaya- 
Saat: 15.30 


© SINEMA: 
TÜRKİYE SİNEMA. 
TEK'i — "Sakindi Oranın Şafaklan" — Saat: 
14.00 — "Meçhul Venedikli" — Yöneten: Emico Mario Salemo — Oyn: 
Florinda Bolkan, Tony Musante — Saat: 16.30 


© İSTANBUL FİLM YA— 
PIM VE GÖSTERİM 
MERKEZİ— "Hayatımın Kahramanı'Michael Dar- 


low-Saat: 15.00 

© BALE: 

İSTANBUL DEVLET 
OPERA VE BALESİ— 
ATATÜRK KÜLTÜR 
MERKEZİ— "Hürrem 


Sultan"'—Kareografi: Oytun Turfanda—Saat:14.30 
O SERGİ: 


MAÇKA SANAT 
LERİSİ 


Bedia Berkay—Emel 
Cankart, Leyla Şehsuvaroğlu, Nejat Gönenç, Nükhet Aksoy, Perihan Baykal, Sevgi Erdemir, 
Şadan Bezeyiş—Şaşkınbakkal 


TAVANARASI 


Sanat o Galerisi—Karma 
Resim Sergisi, 

Ayla Akarca, "Ege Florasının Günlük hayata uygulanışı”” konulu sergisi— Bebek AKBANK SANAT 
GALERİSİ 


GA- 
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Bienaklle yer alan ç 


1965 yılından bu yana Bratislava 
Biennalinde ilk kez bu yıl, tek temslciyle varlığımızı kanıtladık. Ressam 


me Komitesinin konuğu olarak Bien. 
nale katıldı, Bu durum, Biennalin, tanıtma kitabının önsözünde de vurgulanmış, Ayrıca Güner Ener'in yapıtlarına ve kitaba ayrılan özel yerlerle de seyircilerin gözlerinden kaçma- 


arası uğraşlar, yalnızca bireylerin ve ulusların zihinsel gelişmelerine değil, ayrıca ulusların da birbirleriyle karşı lıklı anlayış içinde barışçı işbirliği 


diyor: 


Yeni yayınlar 


Gözlem Yayınları bu güç, ama çok yararlı görevi „üstlenmiş bulunmaktadır, Nitekim, bu amaçla “Eğitime Yardımcı “ Kitaplar" “adıyla! 
yeni bir dizi oluşturmaya girişmiştir. Geçmiş değerlerimizden Mevlâna, Namık Kemal, Tevfik Fikret, Abdülhak Hamit, Nâzım Hikmet, Ahmet 


Ali 


Eleştirmen Asım Bezirci'nin nicedir tükenmiş bulunan “Sabahattin Ali” adlı incelemesinin ikinci basımı piyasaya çıkmış bulunmaktadır. 
Yeniden gözden geçirilen ve genişletilen kitapta Sabahattin Ali'nin hayatı, hikâye ve romanları ele alınıyor, Asım Bezirci Sabahattin Ali'nin hayatını bilinmeyen yanları ve ayrıntılarıyla 


ŞAİRLİĞİ VE SEÇME ŞİİRLERİ 


Asım Bezirdi'nin “Sabahittin Ali'den sonra “Orhan Veli” adlı bilimsel incelemesi de Gözlem Yayınları'nın “Eğitime Yardımcı Kitaplar” dizi. 
sinde çıkmıştır, A 

Genişletilerek ve gözden geçirilerek dördüncü basımı yapılan kitapta Orhan Veli'nin hayatı, kişiliği, eserleri ayrıntılarıyla inceleniyor, geniş bir kaynakça veriliyor, Ayrıca, kitabın sonunda şairin en güzel şiirlerinden seçmeler sunuluyor, Bu durumuyla “Orhan Veli” inceleme-antolojisinih gerek öğretmenler ve öğrenciler, gerekse edebiyat sever okurlar ve aydınlar için bir başvurma kitabı olacağı sanılıyor, Kitabın bundan önceki basımları yazarlar arasında olumlu yankılar yaratmıştı, Eleştirmenler kitap için şöyle demişlerdi: $ 

“Asım Bezirci'nin Orhan Veli'sini çok sevdim, Ciddi bir çalışma ömeği," (Mehmet Kemal). 
“Bu değerlendirme Bezirci gibi bilgili ve üstün duyarlıklı bir eleştirmenin olduğundan daha bir önem kazanıyor.” (Bedrettin Cömert), "Bezirci". 


ŞAİRLIĞI VE SEÇME ŞİİRLERİ 


Asım Bezirei'nin "Ahmet Haşim" adlı incelemesinin üçüncü basımı Gözlem Yayınları arasında çıkmıştır. "Eğitime Yardımcı Kitaplar” dizisinde yer alan bu eserinde Asım Bezirci şair Ahmet Haşim'in hayatı, kişiliği ve eserini derinlemesine inceliyor, zengin bir kaynakça veriyor, Ayrıca, şairin en güzel şiirlerinden seç- 


ocuk kitabı resimlerinden biri... 


lamaktadır. Çocuk kitapları hâlâ büyüklerinkinden daha önemi yer tutmaktadır programda, Ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde harcanan çabalara karşın hâlâ eksiklik duyul. 
maktadır. UNESCO bu yüzdendir ki UNICEF'in 
Uluslararası Çocuk Yılı'nın sağladığı fırsatı iyi kullanmayı ve çocuk edebiyatında nitelik ve nicelik yö. 
nünden gelişme sağlamak için yeni 


Bir İngiliz eleştirmeni de şöyle Görsel eğitim, insanlığın özünün yatmakta olduğu heyecan ve oduygulanma biçimlendirir" 


“Eğitime yardımcı kitaplar” 


Sabahattin 
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ÜÇ genç sanatçı 


Kadıköy 
Halk Eğiti 


oia 


Kadıköy Halk 
Eğitim Merkezi bu yu sergi salonunu daha çok amatör genç sanatçılara ayırmağa karar verdi 


Salonda ` bundan böylede. gençlerin yapıtlarına yer verilecek.: İlk olarak 
Hakan Derman karikatür, Şerife Bal. 
kaş karakalem Cengiz Kahraman'ın fo- 


korumasındaki 1979 


mulan sağlanmıştı, ve güçlü bir dürtü uyandırmayı iste- toğraflarını içeren Çocuk kitaplarına ve onların Te: mektedir, Bratislava Biennali, sergi 15 Şubat'a kasmlendirilmesine verilen önemi çocuk- kitapları alanına coşkuyla dar açık kalacak şöyle açıklıyor UNESCO üyesi Jean eğilenler için değerli bir esin kayna- Üç genç sanatçı-Millerioux: ".. bu konudaki uluslar. ğı sunmaktadır” dan karikatürist Ha- 


kan Derman üçüncü kişisel sergisini; digerleri ise ilk sergilerini açtılar, 


alanını etkiler, 


Haşun, Yahya Kemal, Reşat Nuri, Sabahattin Ali, Orhan Kemal, Orhan Veli, Nurullah Ataç, Sait Faik vb. yazarlarımız üzerine Marksçı bir yöntem ve anlaşıyla öğretmenler ile öğrenciler ve edebiyatsever okurlar için eleştirme ve araştırmalar yayımlamayı plânlamıştır. 

Bunlardan “Sabahattin Ali, Ahmet Haşim ve Orhan Veli"yle ilgili olanlar basılmış bulunmaktadır.. Asım. Bezirci'nin yeniden gözden | geçirerek, geliştirip genişleterek hazırladığı; bu kitapları A Kadir'in "Bugünün Diliyle Tevfik.Fik. | ret” ve “Bugünün Diliyle Mevlâna" adlı kitapla. 
rının izleyeceği öğrenilmiştir, 


sergiliyor, Ardından, hikâyeleri ile romanlarını konu, içerik, yapı ve anlatım bakımlarından çözümleyip değerlendiriyor, En sonda da zengin bir kaynakça sunuyor, 

Sabahattin Ali'yi gerçek kimliğiyle tanımak isteyenlere bu bilimsel inceleme ve araştırmanın yararlı olacağı ve beğenileceği umuluyor, Nitekim, kitabın birinci basımı da olumlu yankılar yaratmıştı: 

“Asım Bezirci o şaşmaz yeteneği, ölçüsü, gücüyle Sabahattin Ali gerçeğine el atınca birdenbire geçmişle gelecek arasına bir altın asma köprü kuruldu, "(Hasan İzzettin Dinamo). 
“Her bakımdan yararlı bir kitaptır Asım Bezird'. 
nin yapıtı, Sabahattin Ali'nin tüm yapıtlrının yanısıra konacak bir değerli araştırma," (Oktay Akbal). “Asım Bezirci büyük bir inanç ve sevgi duyduğunu Sabahattin Ali'yle ilgili ne varsa değerlendirerek yaşamı, öyküleri ve romanları üzerine geniş kapsamlı bir inceleme yazdı.” 
(Adnan Binyazar), 


nin Orhan Veli adlı kitabı nesnel değerlendirme- ye güzel bir örnektir.” (Muzaffer Uyguner), “Asım Bezirci'nin Orhan Veli'g şair hakkında hazırlanmış ilk: geniş monografi sayılabilir." (Do. 
gan Hızlan). “Orhan Veli'yi bütünüyle tanımak isteyenler için bu kitabı salık veririm (Sunullah Arısoy)."Orhan Veli'nin debiyat tarihindeki yeri bu 'yapıtla daha iyi belirtilecektir.” (Ahmet 


Telli). o 


meler sunuluyor ve bunların bugünkü dile çeviri. 
lerini belirtiyor, Yabancı, eski sözcüklerin Türkçe karşılıklarını gösteriyor, 

Daha çok öğretmenler ile öğrencileri hedef alan kitabın şiirsever okurları da ilgilendireceği düşünülüyor, Genişletilerek ve geliştirilerek yapılan bu basımın da beğenileceği bekleniyor. 
Çünkü, kitabın bundan önceki basımları için şunlar yazılmışı: 

“Asım Bezirci'nin Ahmet Haşim adlı kitabı şairi her yönden inceleyen, iyi bir bibliyografya veren, derinlemesine çözümlemelere girişen başarılı bir çalışmadır.” (Mehmet Fuat), “Ahmet Haşim incelemesi bundan önceki Haşim incele. - melerine çok şey katmakta ve sanatçımızı daha İyi incelemek isteyenler için güzel bir örnek olmaktadır.” (Muzaffer Uyguner). "Bence bü kitabın tümü nice zevkle okunacak, faydalı, yeni ve ölçülü bir eser niteliği taşıyorsa, Seçmeler kesmi- de öylesine zevkle seçilmiş bir antoloji değeri gösteriyor." (Muhtar Körükçü). 
“Öğretici yan taşıyan kişilikli bir derleme." 
(Doğan Hızlan). 


Merkezinde sergi açtı. 


— j 


26 OCAK 1980 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
ni yapılan zamlardan sonra siper benzinin litres 36, normal benzinin litresi 32, gazyağının 20, motorinin 20, fuel-il'in 
12 TL olarak belirlendi. 

Siyas çevreler iğne- den ipliğe kadar herşeye zam yapılması kararına yol açacak olan yüzde 
30.6 ile yüzde d0 oranındaki devalüasyonun, baskı yasalarının Meclislerden geçirildikten sonra açıklanmasının anlamlı olduğunu belirttiler, 

AKARYAKIT ZAMMI 

Satışı dün sabah saat 07,00'den itibaren durdurulan ve yeni fiyatlarının belirlenmesinden sonrâ tekrar satışı başlayan akaryakıt fiyatları “Temiz için şöyle saptan: 

E 


LPG tn TL, 
Benzin (Süper) 36.00 TL. 
Benzin (Normal:32.00 TL. 
Motorin 20.00 TL. 
Gezyağ 20.00 TL. 
Aro 12.00 TL. 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Ankara dışındaki iller için 

ıt ücretlerinin ta- 
$ıma giderlerinin de gözönüne alınarak belirleyeceği bildirildi, 
İSTANBUL'DA 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafın- 


, dan İstanbul için sapta- 


. nan yeni akaryakıt YO 


bütçesi gi yükseldiği 


halkının 
IMF 


k 


e küçülen, devlet borçlarının bir ülkede , Türkiye'de, devalünsyon ilâç değil, cinayettir. TMF ile elele veren Demirel hükümeti, evet yineliyoruz, Türkiye im umutlarını katletmişlerdir. 
ci Dünya Savaşı sonunda Amerikan Cumhurbaşkanı Ruzvelt ile İngiltere Başbakanı ünlü Çörçil tarafından gelişmemiş ülkelere karşı bulunan köstekleme tuzağının en etkili aracıdır. Bu soyguncuya hizmet organı, bizim gibi ülkelere şunu aşılamışlardır: Hep kabahat sizde, çok tüketiyorsunuz. Bu nedenle halkınızı fakirleştirin, “O kadar fakirleştirin ki tüketim azalsın, elinizde bir dışsatım fazlası kalsın... Ve bizim yöneticilerimiz de bu telkini fukara halkımıza aynen yöneltmişlerdir. 
Çünkü kısılacak egemen sınıfların tüketimi değil emekçinin tüketimidir. Fakirleştirilen, durmaakirleştirilen halktır, emekçidir. 
etkililerin ve para babalarının laflarına kulak- asmayın. Onların bazıları bu önlemleri “ciddiyetle, hesap kitapla açıklamaya çalışabilir. Bu önlemlerin ciddiyetle, hesap kitapla hiç ilgisi yoktur. Yedi ayda iki kez para operas yonu yapıp, yedi ayda parayı yüzde 270 düşü. 
ren bir politikanın ciddiyetle zerre kadar ilgisi, kitapla uzaktan bir "'merhabası" olamaz. 
u önlemler bir ciddi davranış sonucu olamaz. Kör değneği bellemiş gibi, romatizmaya da zatiirreeye de, . beyin hummasına da, vereme de ayni ilacı veren bir doktor ne kadar ciddi ise o kadar ciddidir. Hoş bu ülkede kapitalizmi tedavi edecek reçete de yoktur ya.. 
Beton köprüye, konuta, tünele aynı beton hesabını uygulayan bir mühendis ne kadar ne ölçüde hesap kitaplı ise,bunlar da o kadar hesap 


Halkı durmadan fakirleştir. Sesi çıkmasın diye baskı ve zulümü artır. Ortak savunma diye yurdun topraklarını, ülke halkını dönüşü olmayan yollara sok.. Karşı gelene baskı ve zulüm uygula.. Sonra ciddiyetten, hesap kitaptan söz et, 


"Adama sorarlar: Çocük mukandırıyorsun? 


ları şöyledir; 
Benzin (Süper) 35.40 
Benzin (Normal) 31.40 
Motorin 19.30 
Gazyağı 19.30 
Kalorifer yakıtı 13.90 

Akaryakıt fiyatlarının en pahalı olduğu ilin 


Kars ili olduğu bildirildi. 
KÖMÜR FİYATLARI 

Bakanlar Kurulu'nun yeni yaptığı zamlardan sonra Zonguldak kok 
kömürünün fiyatı 3500 
liradan 7000 liraya, taşkömürünün fiyatı 3100 
liradan 6200 liraya, ulaştı. Sanayi kesimine verilen gazhane tipi kok kömürünün fiyatı da 8600 
liradan 11 800 liraya çr karıldı. 


TL YÜZDE 30 6 İLE 
YÜZDE 50 ORANINDA 
DEVALUE EDİLDİ 

Bakanlar Kurulu'nun önceki gün yaptığı toplantıdan sonra TL'nin 
Dolar karşısında yüzde 


50 oranında düşürülme- 


sinden sonra Merkez Bankası da bazı yabancı para birimlerinin Türk Lirası karşılıklarını yeniden düzenledi Buna göre Türk Lirası, çeşitli yabancı paralar karşısında yüzde 
30.6 ile yüzde 50 arasında değer kaybına uğradı. 
Yapılan son ayarlama ile 


TL en fazla Dolar karşısında değer kaybederken en az değer kaybına da Danimarka Kronu karşısında uğradı. 


Türk Lirası'nın çeşitli yabancı para birimleri karşısında yeni durumu... 


Dövizin Cinsi Eski 


I ABD Doları 


1 Belcika Frangi 

1 Danimarka Kronu 
1 Fransiz Frangi 

1 Hollanda Florin! 
1 İsveç Kronu 

1 İsviçre Frangı - 
100 İtalyan Lireti 

1 Kuveyt Dinarı 

1 Norveç Kronu 

1 İngiliz Sterlini 

1 Avusturya Doları 
1 Kanada Dolan 

1 Suudi Arabistan 
riyali 


(Baştarafı 1. Savfnda) 


NE ALIRSAN 12.5 


Çatalçeşme sok.No:50 Cağaloğlu/İSTANBUL 
Telefon: 28 08 15 

Yıl: 11 Sayı: 3274/37 
Ankara Bürosu: 
Konur Sok. 24/19 Kızday/ANKARA 
Telefon: 17 01 41 


BAS—SAN Basın Yayın 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
adına imtiyaz sahibi 
Dursun AKÇAM 


Genel Koordinatör 
Arslan B. KAFAOĞLU 


35.00 
l Batı Alman Markı 27.21 


40.64 


14.02, 


Yeni Gerileme 

Oranı Yüzde 
50.0 
32.0 
32.0 
30.6 
330 
32.7 
32.0 
32.6 
32.0 
33.3 
33.7 
33.3 
31.8 
32.7 


70.00 
40.40 

240 
12.06 
17.28 
36.66 
16.85 
4364 


32.7 


43 demokratik 
(Baştarefı'1. Sayfada) 
maca özetle şöyle denil- 


"Ülkemizdeki demokrasi güçlerinin bu gidişe ses çıkarmaması için giderek kısıtlanan demokratik haklar tümüyle yokediliyor. Sendikalar ve dernekler üzerindeki baskılar görülmemiş boyutlara ulaştırılıyor, Düşünce, örgütlenme ve eylem özgürlükleri kabaca çiğneniyor, Kitleler faşist terörle pasifize edilmek isteniyor, Hapishanelerdeki eli kanlı faşistler katlamlarına devam etsinler diye birer birer kaçırılıyor. Devlet kadroları, işyerleri, sokaklar faşist terörün kontroluna alınmak isteniyor, 

Bu kanlı ve zorba gidişin, sömürü ve baskının kitlelerin yığınsal savaşımıyla önlenebileceği açıktır, Bu noktada: demokrasyi yaşatacak, faşizmi durdurmak ve geriletmek için gerici-faşist güçlere karşı, onları destekleyen işbirlikçi tekellere ve emperyalistlere karşı tüm demokrasi güçlerinin “faşizme karşı yım" diyen tüm yurtseverlerin güç ve eylem birliğinin örülmesi dün olduğundan daha yakıcı bir biçimde dayatıyor, 

Bizler bu noktada üzerimize düşen görevlerin bilincinde olarak tüm tutuklu örgüt yöneticilerinin salıverilmelerini kapatılan tüm demokratik örgütlerin derhal açılmasını istiyor bu ve benzeri uygulamalara karşı sonuna kadar direneceğimizi duyuruyoruz." 


Bülent ÖZÜKAN 


Sorumlu Yazıişleri Müdürü 


Işık YURTÇU 


Ankara Temsilcisi 
Dr. Ergin ATASU 


Bir yandan 


KOŞULLARI 
Yurt Içi 

3 aylık 675.— TL 
6 aylık 1350.— TL. 
1 yılık 2700.— TL. 
Yurt dışı 

3 aylık: 1350 

6 aylık: 2700 

1 yillik: 5400 


PRİMLİ KURLAR 
KALKTI 


Bakanlar Kurulu'nun yeni kararı ile, Merkez Bankası'nca alım-satım konusu yapılan dövizler. 
de prim uygulaması kalkmış olmaktadır, Öte yandan Bakanlar Kurulu önceki günkü toplantısında bir Amerikan Doları'nın gübre ve gübre hammaddesiyle tarımsal ilaç ve hammaddesi ithalatında 
55, kalan ithalat ve ihracatta 70 liradan işlem göreceğini bildirmişti. Yapılan açıklamada, yurtdışında çalışan işçilerin getirdikleri ya da yolladıkları dövizlere üç yıllık peşin faiz ödemes de dahil olmak üzere 70 lira ödeneceği, turistik seyahatlerde de bir Amerikan Doları'nın yüzde 50 oranındaki dış seyahat harcamaları vergisiyle birlikte 70 liradan işlem göreceği belirtilmişti. 

Türk Lirası'nın önceki primli kur uygulaması gözönüne alınırsa, Amerikan Doları karşısındaki değer kaybı ise yüzde 
32.7 oklu. 

Amerikan Doları, daha önce destekleme alımları kapsamına giren tarım ürünleri dış satımında ham petrol, petrol ürünü ve gübre girdilerinin dış alımında 35, öteki ithalat ve ihracatta ise primli olarak 47 lira 10 kuruştan işlem görüyordu. 


DEMİR-ÇELİK 
ÇİMENTO,KAĞIT, 
PETROL ÜRÜNLERİNE 
YENİ ZAMLAR 

Yapılan devalüasyon dan sonra, demir-çelik ve kağıda yüzde 100'e yakın zam yapılması beklen: mektedir. Bu amaçla, Bakanlar Kurulu, çimento, kağıt satışlarını durdurdu. Bu konuda, Maliye, Sanayi ve Teknoloji ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıkları birer bildiri 


yayınladılar, Bildiride şöyle denildi; 
"Maliye, Sanayi ve 


Teknoloji,Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıkların- dan bildirilmiştir: Demir-çelik, çimento ve kağıt , sıvılandırılmış petrol gazı, süper benzin, normal benzin, motorin ve fuel-oil fiyatları yeniden düzenlendiğinden: $ a- Demir-çelik, çimento ve kağıt (gazete kağıdı hariç) 25.1.1980 Cuma günü saat 7.00'den, 28.1. 
1980 Pazartesi günü, saat 
17.00'ye kadar b- Petrol ürünleri satışları 25.1.1980 Cuma günü saat 7.00'den aynı gün saat 17.00'ye kadar 
Bütün yurtta durdurulmuştur, Yukarıda türleri açıklanan maddeleri 


imalat ve Ucaret amacıyla ellerinde bulunduran gerçek ve tüzel kişilerin yapacakları işlemler, 25.1.1980 tarihli ve 
16880 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Maliye Bakanlığı tebiğlerinde açıklanmış tur.” 
KAĞIT ZAMMI 


Öle yandan gazele kağıdı dışında kullanılan 3'üncü hamur kağıdın 


tonunun 40 bin 500 lira olarak belirlendiği öğrenildi. Öteki kağıt türleri- ne yapılacak zammın ise bir-iki gün içinde belirleneceği bildirildi. 

Öte yandan siyasi çevreler baskı yasalarının Mecliserden geçmesin- den hemen sonra devalüasyon ve zamların açıklanmasının anlamlı oldugunu belirttiler. Aynı çevreler IMF reçetelerini uygulayan dünyanın geri kalmış ülkelerinde, zamların ve siyasi baskıların ard arda geldiğini vurguladılar. 

Baskı yasaları ile devalüasyonun deş" olduğunu belirten syasi çevreler, bu siyasal gelişmelerin yavaş yavaş daha baskıcı bir yönetime gittiğini belirtüler, 


TÜSİAD: Türk 


f (Baştarafı 1. Sayfada) önemli nitelik gerektiği belirtildi. 

..1. Sorunlara bütünlük içinde ve belli bir 


Bakanlar Kurulu THY grevini erteledi 


ANKARA (ANKA) 


Bakanlar Kurulu üç grev bir de lokavt kararı- nın uygulanmasını 30'ar gün süre ile erteledi. 

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, ertelenen grevlerden birisi Türk-İş'e bağlı Hava-İş Sendikası'nın Türk Hava Yolları A.O. Genel Müdürlüğü ile Genel Müdürlüğe bağlı tüm yurtiçi ve yurtdışı meydan tesisleri, şehir terminalleri ve bürolarında aldığı grev uygulamasıyla ilgili bulunmaktadır. Grev ertelemesne gerekçe olarak ' “memleket sağlığı ve mil. 
l güvenlik" konusu gösterildi; 

Türk-İş'e bağlı Tek 
Gıda İş Sendikası'nın Eskişehir'de 30 ekmek fab- 


KAYIP 


İ.O. Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden aldığım şebekemi, İETT pasomu, kredi kartımı, Kütüphane kartımı, kan grubu Kar limi 18.1.1980 tarihinde kaybettim, hükümsüzdür. 

H. Cengiz KANİ 


Demokrat: 305 


YİTİK 


İ.O, Veteriner Fakültesi öğrenci karnemi yitirdim. 
Geçersizdir. 

Erdal BALKAN 


Demokrat; 304 


2,3. sayfalar (süt.em) 
Devam sayfaları (Götem) 450 — TL. 
lan sayfaları (süt-em) Doğum, nişan, evlenme, ölüm, teşekkür (1 süt, 5 cm) 
Yayın Ilanları .... 
Küçük Ilanlar (kelimesi) 


rikasında aldığı grev kararı ile aynı işyerlerinde İçanadolu Fırın İşverenleri Sendikası'nın aldığı lokavt kararı da Bakanlar Kurulu'nca 30 gün süreyle ertelendi 


Ertelenen üçüncü grev ise Türk-İş'e bağlı Petrol-İş Sendikası'na ait bulunmaktadır Petrol-İş'in Akdeniz Gübre Sanayi'nin Mersin'de kurulu Suni 
Gübre Fabrikaları ve Ankara (İrtibat Bürosu işyerlerinde aldığı grev kararı "sağlık ve milii gür 
venlik"'gerekçeleriyle 30 
gün ertelendi, 


İran'da 


sürede kesin ve devamlı çözüm getirecek güçte olmalıdır. 

2. Bu paketin "gerçekçi-kesin ve devamlı” tedbirlerin tamamını kapsadığı, arkasından başka paketlerin gel. 
meyeceği, buna gerek 


olmayacağı inancı halka verilmelidir. 
Türkiye'de ekono- 


miyi yönetmekten sorumlu olanların günlük sorunlarla boğuşmaktan ekonomiyi bir bütün olarak ele alma fır- 


satını bulamadıkları kaydedilen TUSİAD raporunda, "ekonomi- 


deki etkenliğin ekonomik gücünü yitiren hükümetler “otoritelerini" 
de yitirme tehlikesiyle karşılaştı. Hükümetlerin ekonomik fonksiyonları nasl başka müesseselerce üÜştleniyorsa, ana fonksiyonlarına da başka müesseselerin sahip çıkma eğilimleri tehlikeli bir şekilde ortaya Çıktı" denildi. 


Devlet 


Başkanlığı seçimleri dün yapıldı 


DEMOKRAT (ÖZEL) 


İran'da ilk Devlet Başkanlığı seçimleri dün yapildi. 16 yaşını doldur muş 16 milyon seçmen 
İran'da ve Türkiye'deki çeşitli İran Büyükelçilik ve konsolosluklarında oy kullanma hakkına sahip oldu. 

Seçime katılan adaylar arasında en şanslı alay üç adaydan biri ran Devrim Konseyinin 
42 yaşındaki başkanı Hasan Habibi. Diğer bir güçlü aday Beni—Sadr 


İLAN KOŞULLARI 


400— TL, 
320 — TL 
700 — TL. 


400 — TL. 
10 — TL. 


olarak gösterildi. Üçüncü güçlü adayın da Dışişleri bakanı Sadık Kutbizade olduğu belirtildi. Ancak seçimle işbaşına gelecek adayın Dini lider Humeyni:'ye göre ikinci adam olma #tatüsünden kurtulamayacağını savunuldu, 

Bu arada hükümetle özerklik konusunda ters düştüğü belirtilen Kürt Partisi seçimlere katılıp katılmama kararını üyelerine biraktığını açıkladı. Belucilerin Sunni li 


-deri Mollavu Abdülaziz 


ise seçimden önce yaptığı bir açıklamada, Humeyni'nin anayasayı 
Sunni topluluklar lehinde değiştirmeyi kabul etmesi halinde seçimlere katılabileceklerini duyurmuştu. 


yetkililerince, 

seçiminden sonra istikrarlı bir yapıya kavuşacak olan İran'ın Şah'ın iadesi konusunda Panama üzerinde daha fazla denetim sahibi olainanıldığı belir- 


Boykot kararı alan gruplar ise sorunun salt Şah'ın iadesi olmadığını, yeman gereken şeyin, ran'n ber alanda emperyalizmden bağımsızlı-Bin: sağlamak olduğunu söylediler. 


şebekemi kaybettim, geçersizdir. 
Vell KÜCOKSAYAN 


Demokrat: 308 


YITIK 


Nüfüs cüzdanımı, 
OSYM kimlik o kartımı puan kartımı ve Ziraat Odalarına Oye kartlarım kaybettim geçersizdir. 


Sahdettin YILDIZ 


Demokrat 311 


“ikiz kar- 


(Baştarafı 1. Sayfada) dınlara karşı alacakları tavn o belirleyeceklerdir. 
Bu doğrultuda tüm ilgili ve sorumluları uyanyoruz. İşçilere ve işyerleri nin bulunduğu çevrede yaşayan halka karşı insanlık dışı ve yasalara aykırı davranan güvenlik görevlilerine işten el çektirilmeli ve haklarında yasal işlem yapılmalıdır. 


10 gün önce 
gözaltına alınan öğretmenden haber alınamıyor 


Kayseri'de 10 gün kadar önce evi arandıklan snra gözaltına alınan 
Halil Çetin adlı TöB— 
DER üyesi öğretmenden herhangi bir haber alınmadığı bildirildi 

Gözallına alınan öğretmen Halil Çetin'in eşi öğretmen Neval Çetin, Demokrat'a yaptığı açıklamada, birçok yere başvurduğunu belirterek şunları söyledi: 

“Karı-koca öğretmeniz, On gün önce «im arandı. Evde hiç bir şey bulunmadı, Buna rağmen eşim Halil Çetin gözaltına alındı, Kayseri'de çalmadığım kapı kalmadı. 
Başvurduğum her yetkili beni kovdu. Bu zaman içinde eşimden hiç bir haber alamadım. Bu durum ilimizde doğal bir olay oldu. Evler aranmakta, hatta sokaktan kişiler toplanıp bilinmeyen yerlere götürülmektedir. 
Aynı durumda bulunan başka öğretmenler de var. Halktan kişilerin sayısını bilmek zaten mümkün değil," 

(Baştarafı 1. Sayfada) 
başka devlet dairelerinde de görülen ve iktidar olan syas partinin devlet kademelerini kendi syasal görüşü doğrultusunda hareket edecek kişilerle doldurulmasından" ibaret değildir. Bu eylem devletin, hükümetlerin keyfince kurulup bozulması gibi sakat bir tutumun çok çarpıcı bir örneğidir, Türk toplumunun hızlı gelişmesinden hoşnut olmayan bu sadece ekonomik yönden degil “özellikle son 1015; yılda yaşanan toplumsal gelişme yönünde de kendi açılarından sakıncalı gören çeşiti çevreler, giderek artan bir biçimde devletin temel kurumlarıni güçsüzleştirmeyi amaçlamıştır, Bu doğrul. 
tudaki çabaların en çarpici örneği DPT tasli yeleridir, İktidarların DPT- ye karşı benimsedikleri tutum planlama kavramına ve ülkenin ekonomik yönetimi konusundaki anlayışlarının aynası olmuştur. Bu bakımdan iktidar Türkiye'nin yönetiminde kalkınmasındâ planı temelinden ortadan kaldırmayı ve bir Anayasa kurumu olan 
DPT'yi sadece tabela olarak tutmayı amaçladığını açıkça göstermektedir.” 

Kuruç daha sonra şunları söyledi: 

“Kalkınma planlarımızın ana özelliği Türkiye'- de üretim güçlerinin gelişmesini amaçlamak olmuştur, Sanayün doğal kaynaklarımızın enerji alanının geliştirilmesi, planlarımızda büyük önceliğe sahiptir, Kalkınma tecrübesi bize ekonomide bağımsızlığın bu alanların geliştirilmesi ile ekonomik bağımsızlık birbirlerinden ayrılmayan hususlardır, Türk toplumunun ağır sorunları çözebilmesi ve sahip olduğu gücü hakkıyla değerlendirebilmesi bilginin ve aklın yönetimi olan plana daha çok şarılmakla gerçekleşebilir. Aksi yöndeki bütün girişimler er veya geç hükümsüz kalacaktır.” 


(Demokra': 2X9) 


DUYURU 
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TMMOB 


JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 


YÖNETİM KURULU 


Demokrat: 307 


Tüm işyerlerinde çalışma ve yaşama güvenliği sağlanmalıdır İşverenler haksız işten çıkartma düşunce ve girişimlerine hemen son verilmelidir. 
Tutuklananlar hemen serbest bırakılmalıdır.” 
TARİŞ'Lİ İŞÇİLER PROTESTOLARINI 
SÜRDÜRÜYOR 
TARİŞ'in Kahramanlar semtindeki yağ kombinasında çahşan bir grup işçi gece ve sabah erken saatlerde yola boş variller koyarak trafiği kestiler ve attıkları sloganlarla TARIS iş-Çilerine yapılan baskıları protesto ettiler. Olay yerine gelen güvenlik kuvvetlerinin müdahalesi sonucu işçiler yeniden fabrikalarına girdiler TARİŞ'TE ÜRETİM 
BAŞLAMADI 
TARİŞ'te polisin arama yapmasıyla meydana gelen olaylar üzerine duran üretimin dün de başlamadığı bildirildi 


LA 

TARİŞ Genel Müdürü 
Hakkı Gürün, işçilerin işletmelere girerek kapı lan içeriden kapadıklarini ve kimseyi içeri sokmadıklarını söyledi, Gürün ayrıca, konunun hükümet. yetkililerine iletildiğini belirterek 
A bizi aştı"' dedi. 
ECE ÜNİVERSİTESİ 

REKTÖRÜ HAKKI 

BİLGEHAN'IN 
AÇIKLAMASI 

Ege Üniversitesi Rektörü Hakkı Bilgehan, öğrencilerle ve öğrendi velileriyle yaptığı görüşmede, "'Öğrencilerin TARİŞ olaylannı protesto etme amacıyla yaptığı eyleme karşı güvenlik kuvvetleri bugüne kadar görülmedik bir türde cevap verdi." diyerek, olayların gelişimi srasında Emniyet Müdürü ve Vali- ye telefon edildiğini, ancak yerlerinde bulunama: dıklarını belirtti. Emniyet Yetkililerinden gözaltına alınan Öğren cilerin isim listelerinin ve 


Dur 


(Baştarafı 1. sayfada) venlik kuvvetleri durumundan şüphelendikleri 
3 kişiye "dur" uyan 
sında bulundular. Sözkonusu 3 kişinin kaçmaya başlaması üzerine açılan ateş sonucu Mustafa Gezici vurularak öldürüldü. 
Gezici'nin üzerinde bir ilkokul diploması bulunduğu bildirildi. Her iki olâyla ilgili soruşturma: 
-i sürdürüldüğü öğrenil- 

L 


İngiltere 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


Sovyet saldırısına göz yummak ve hiçbir şey olmamış gibi davranmak 


anlamına gelecek kültürel ` 


ve diğer alanlardaki ilişkilerden kaçınılacaktır. 

Askeri alışverişler iptal edilecektir. 


Birliği ve Afganistan'a yapılan Rusça yayınlan arttınlacaktır." 

Ayrca, toplantıda yaptığı açıklamada, Lord Carrington, İngiltere'nin Sir Haroki Wilson'ın eski sosyalist hükümeti döne minde SSCB ile yapılan ve 16 Şubatta süresi dolan kredi anlaşmasının da yenilenmeyeceğini bildirdi. 


Işçi 
MÜCADELESİ 
ĞIRIYORUZ. 


MMO 
İzmir Sube Baş kanı 
Muammer Çapın 


Tob-Der 
İzmir Şube Baş kanı 


Muammer Toprakçı 


EmerjiDer 
İzmir Şube Başkanı 
Tayfun Gençoğlu 


Bayındır.Der 
İzmir Şube Baş kani 
Atalay Arslan 


İzmir Tabib Odası 
Genel Sekreteri 
Ertuğrul Erdem 


Gib.Der 
İzmir Şuba Başkanı 
Nurşin Deli 


Ikọ 
İzmir Şube Başkanı 
Sergül! Özgüven 


Çamdibi Halkevi 
Başkanı 
Yaşar Çetin 


Det-Ça 
İzmir Sube Sekreteri 
Cevdet Arıcdar 


DİSK'İN DÜZENLEDİĞİ KIYIMLARINI, 
MOKRATİK BASKI 


serbest  burakilmalannın isendiği, ancak yetkililerin soruşturmanın altı koklan sürdürülmesi ve çeşitli bürokratik engeller yüzünden, öğrencile: 
rin bir süre daha gözaltın da tutulacağını söyledikleri de açıklandı. 

Bu arada, öğrenci velilerinden birinin, polisin okul dişin- da birakılmamnı isteye rek, çocuklarının yaniy yolda olmadığım, doğru olanı yaptıklarını ve onlarla gurur duyduklarını söylemesi üzerine, Bilgehan da, aynı görüşü paylaştığını, öğrenci olaylarının toplumdan soyullanamayacağını söyledi. 

Öte 'yandan, Bornova 
Adliye binası önünde basına bir-açıklama yapan öğrenci velileri, Üniversi- te ve Yurtlarda çocuklarının üzerine ateş açıldığını, aynca başvurdukları polis ve jandarma karakollarında cevap alamadıkları gibi hakarete de uğradıklarını belirttiler. 
Halen çocuklarıyla görüşemediklerini, buna karşin Emniyet Yetkilileri- nin yaral sayısını açıklamadıklarını da sözlerine ekleyen öğrenci veileri artık tek tek mücadele edilemeyeceğini, çocuklarına - sahip çıkıp örgütlenmek zorun da olduklarına inandıklanni söylediler. 
OLAYLAR PROTESTO 

EDİLİYOR 

Tekstil Sendikan Genel Başkanı Rıdvan Budak, TARİŞ'te meydana gelen olayların bir tertibin ürünü ok duğunu belirterek "Baş ta işçi sınıfı olmak üzere tüm demokrasi güçlerinin birlikteliği bu olumsuzlukları aşacak, karanlgi aydınlığa dönüştü- 


SAYFA 7 
aeaaaee >... 
İzmir'de 


recek en büyük güçtür.” 
dedi. 
İlerici Gençler Der neği Genel Sekreteri Alaattin Taş, basına yaptiği açıklamada, ilerici gençlerin "TARİŞ'te faşistlere yer yok." diye rek, TARİŞ işçilerine yönelen saldırılara karyilik verdiğini ve vere ceğini söyledi 
ASTER—İŞ Sendikası 
Genel Başkanı Ayha: 
Dümen ise, basına ve ka muoyuna yaptığı açıkla mada, o işbirlikçistekele burjuvazinin, tezgahın dan çıkan uyyulamalarlı bıçağın sivri (o ucunu! 
işçi sınıfına yöneltildi kini söyleyerek, "AS TER-—İŞ, onbinlerce üye siyle birlikte Demokras Bayrağını, savaşımın da dik tutan TARİŞ iş çileriyle tam bir dayanış ma içerisindedir." dedi 
BUGÜN 63 
DEMOKRATİK 
ÖRGÜT DEMOKRASİ 
MÜCADELESİ 
MİTİNG VE 
YÜRÜYÜŞ YAPIYOR 
Bugün © İzmir'in Ko nak Meydanında, 63 De mokratik Kitle Örgülü. 
Demokrasi Mücadelesi 
Miting ve (Yürüyüşü yapacaklar. Yürüyüş saat 12.00. de başlayacak. 
DİSK Tertip Komitesi, gösteriyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, köşebaşlarında faşist pusu ların, işyerlerinde faşist saldınların, o pabalılığın. 
kuyrukların, işsizliğin kader olmadığı belirtildi. 
Yılgınlığa, karamsarlığa yer olmadığı söy lenen açıklamada, işçilerin, emekçilerin güç ve eylem birliklerini yaşatacakları ve de mokrasi güçlerinin direnişi yükseltecekleri belirtilerek, tüm halk faşizme karşı görev başına çağ niidi, 


MHP Adana'da 


Bodur Sümerbank'la i 


na şöyle devam etti: 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


lgili olarak açıklamaları» 


“Tekstilin yerine sarı Teksif'in yetkili sayılma» sını birçok işçinin gözaltına alınması izledi. Bunlar arasında Adana İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Uyesi Metin Akış'ta var." 


Yazılı açıklamasının en sonunda da Çukobir. 
lik konusuna değinen Bodur, "Çukobirlik işçilerinin üzerinde MHP'nin istemleri doğrultusunda, oyunlar oynanmaktadır, İşveren basına sürekli olarak yalanla dolu demeçler vermekte, işçi çıka- 


rimin kamuoyunda haklı dedi. 


kılmak istemektedir" 


usa salya ÇUKOSEN SENDİKASI 


. Cunta'ya 


Baştarafı 1. Sayfada) haberlere göre, olayların 


agal edildigi ve 25 er plantasyonun  köylüle- a nal şi ğ n önce de ülkenin knti San Salvador'da, yasal baskıları protesto amacıyla yapılan ve binlerce kişinin katıldığı gösteriye, toplantı alanının her yarından polisin ateş açmas sonucu 67 kişi öldü, yüzlercesi de yaralandı. 
Protestoların yoğunlaşmam ve mücadelenin te sonucu "'Birleşik Halk Hareketi" siflarına katılan eski 
Milk Eğitim Bakanı Samoya, "Artık söylenecek hiç bir şey yok, tek çözüm yolu sonuna kadar mücadeledir. Salvador halkı bu mücadeleyi kazanacaktır" dedi, 


ÇAĞRI 


VE 


YURTSEVERLERİ © KATILMAYA 


ETIMO 
İzmir Şube Biskan 
Birol Bora 


Genei-Der 
İzmir Şube Başkanı 
Hüseyin Pehlivan 


, Bank Der 
İzmir Şube Başkanı 
Sedat Ersin 


Türe Der 
İzmir Şube Başkanı 
İbrahim Uyşat 


TOMöD 
İzmir Şube Başkan 
Sükrü Bozkurt 


26.1.1980 CUMARTESİ (BUGÜN) SÜRGÜNLERİNİ 
YASALARINA KARŞI 
YÜRÜYÜŞ VE MİTİNGİ'NE DEMOKRAT VE 


BAŞKANI ŞAHİN DE 
“İŞVEREN YENİ 
TARİŞ'LER 
YARATMAK 
,SEVDASINDA" 
DEMİŞTİ. 

Aynı konuda basın toplantısı düzenliyen Çukosen Sendikası Genel Başkanı Şahin, Çukobirlik işverenini yalan söylemekle suçlamış; AP iktidara geldiğinden bu yana 1300 mevsimlik işçi işten atılmış, 100 kadar dürüst müdür görevden alınarak, sıradan birer memurluğa nakledilmiştir" demişti, 

AP hükümeti kuruldu. 
ğu gün , AP Milletvekili «day adaylarından olan Hikmet Savatlı Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getrilmiş, partizanlık örnekleri birbirini takip etmişti, Çukobirlik'te yapılacak partizanca işçi Çıkarım in huzursuzlu. 
ğu arttıracağını provakasyöna çok müsait bir zeminin hazırlanmış olaca-Bının muhakkak olduğu söyleniyor, 


ANTİ-DE— 
DEMOKRASİ 
TÜM İLERİCİ, 
ÇA- 


MO 
İzmir Şube Baş kanı 
Güner Eliçin 


Haber- Dor 
İzmir Şube Başkanı 
Nall Dağdelen 


ÜniversitesDer 
İzmir Şube Başkanı Selahattin Aktaş 


T0s-Der 
Bornova Şube Başkanı 
Cevat Erdinç 


TOMAS 
İzmir Şube Başkanı 
Tuncay Sezer 


Eye Çay.Der 
Genel Başkanı 
Talip Arslan 


KöGEF İZ KÖK 
Başkanı 
Arit Albayrak 


Bornovo Halkevi 
Baş kanı 
Orcan Tüzen 


imDer 
İzmir Temsiicig 
Cenani Yattım 


lap 
İzmir Şube Başkanı 
UM Gönülşen 


Mütikder 
Genel Başkanı 
Talip Çevik 


TİSAN 
İzmir Temsileişi 
Mehmet Çerazcioğlu 


Mülkiyeliler Birliği 
İzmir Şubaşi 
Erdinç Gönenç 


Usmekrat: 310 
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rı yüksek oluyor tabii, Ülkemizde sağlık sorunlarına yeteri kadar eğilinmiyor, Oysa bu sorunun köklü olarak çözümlenmesi gerekli, 


İşçi ve memurlar ilaç bulma konusunda, hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan kesime göre biraz olsun imtiyazlılar. İşçi ve memurlara hiç değilse piyasada bulunan ilaçlardan alma olanakları var, Diğer kesimlerin bu olanaklari dahi yok. İlaç sanayiinin tekellerin elinde bulunması bu sonuçlara yol açıyor. 


JALE OKAN 
(MEMUR) 


Ben aradığım; ilaçları bulabildim, Ama ben çok ender 


KIM KİMİN KAFASINI ALMIŞ? 


Aşağıdaki resimde hayvanların başları 


1 


istanbul Eczacı Odası Başkanı Adnan Günüşen: 


İlaç zamları ve 


yokluğu dışa bağım 


ilaç kayna 


Toplumda ilaç sorunu ile doğrudan ilgili olan değişik örgütlü kesimlerin bu konuda ne düşündüklerini ve ne önerdiklerini öğrenip kamuoyuna yansıtmak için İstanbul Eczacı Odası Başkanı Kamu Eczacılan 
Derneği Başkanı Rıfat Güney'in, Türkiye İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendi- 


Adnan Günüşen in, 


İSTANBUL 
ECZACI ODASI 


BAŞKANI 
ADNAN 
GÜNÜŞEN 


kası Genel Sekreteri Sabahattin Al 


pan'ın ve Devrimci Sağlık—İş Sendikası Genel Sekreteri D. Doğan Halis'in 


görüşlerine başvurduk. 


ilaç kullanırım. Yoksa piya. 
sada her aranan ilacın bulunduğunu sanmıyorum. Ayrıca benim aradığım ilaçları bul. 
mam bir ölçü olmamalı. Çünkü az ilaç kullanan birisiyim. 
Hayati önem taşıyan ilaçlarm olmadığını çok hasta “sahibinin Almanya'daki işçiler aracılığıyla temin etmeye “çalıştıklarını gördüm. İşçilerimiz; Almanya'da reçetesiz ilaç verilmediği için çok zor koşullarda istenen bu ilaçlari temin ediyorlarmış, 


İlaç fiyatlarının yüksek olmasının nedeni, sanırım ilaç hammaddesinin bulunmaması oluyor. Hammedde bulunmaymca ilaç fiyatları otoma tikman yükseliyor, Örneğin. 

ay önce 60 liraya aldı. 
m bir pomadı yakınlarda 
112 ‘liraya aldım: Bu çok 
büyük bir farklılıktır. Bir de hasta nasıl olsa aradığı ilacı alacak anlayışı hakim. İş. 
verenler bunu biliyor, Bu elbise değil, diğer tüketim maddeleri değil hiç değil, sağlık için mutlak gerekli bir şey. 

` Bu nedenle sanıyorum ilaç ne kadar pahalanırsa pahalansın ihtiyaç sahipleri bünu alacak, Herhalde bu durum” kesin bilindiği için bu oranda zam yapılıyor: 


pafikam? 


O gün üzgün üzgün bakıyordum patikaya kimbilir şimdi nerelerde öğretmenim 
“Ah patikam! 
Hatırlıyor musun? 
Daha az önce o burdan geçiyordu..." 


Patikam cevap veriyordu bana: 


“hatırlamaz olurmuyum hiç! 
Ben de üzgünüm en az senin kadar, 


Artık uzaklarda dostum öğretmen Khoa, 

Ama dönecek birgün gene geçecek burdan..." 


Ağaçların loşluğunda patikaya 


düştüğünü gördüm ansızın tanış bir gölgenin, 


Tran Dang KHOA 


Vietnam'lı şair Tran Dang Khoa bu şunni 13 yaşındayken, orduya yazılar öğretmeni için yazdı. 


DERMAK EŞLİ 1) 


Biliyor musun 


REŞAT BUGEY 
(EMEKLİ ASTSUBAY) 


İlaçların fiyat artışlarının tek nedeni şu an her alana hakim hayat pahalılığı olup, zam bekleyişinin sonucudur. 
Dıştan alınan ham maddenin de az gelişi ya da gelmeyi. 
şi fiyat artışları üzerinde muhakkak rol oynuyor; Ama bu azami bir artış demek değildir. Doktor vizitesinin çok pahalı olduğu Türkiyemizde ilaç fiyatlarının turmanışı, biz emekliler gibi tüm dar gelirli vatandaşları da rahatsız O etmektedir. İlaç fiyatlarının artışını şu ya da bu nedende aramaktansa, içimizde bulmaya çalışmak daha isabetli olur kanısındayım, Doğrusu hasta olup ilaç bulamamak ya da alamamak yerine, dünyaya gelme- * mek için ana ve babalarımızı ikaz etmek daha yerinde olur. 


İlaç zammı ve sıkın. 
tısının nedeni ülkemizde gerçek bir ilaç sanayii- 


HERKES iLAÇ YOKLUĞU VE PAHALILIĞINDAN ŞiKAYETÇİ 


sanayiinden klanmaktadır 


@ Kullanım. değeri, diğer bir anlamıyla, insanın yaşayabilmesi için hayati değeri olan ilacın istismarı kapitalizmin çirkef vüzünü daha da açığa çıkartmaktadır. 


Her yok denen ilaç, zam aldıktan sonra 


piyasaya daha 


önceki 


ayların imal 


tarihlerini taşıyarak çıkmaktadır, 


nin olmayışındandır. 
Dışa bağımlılığından kaynaklanmaktadır. Zaman zaman görülen İlaç sıkıntısının o nedenlerin. 
den biri de İlaç firmalarının ve depolarının pi. 
yasaya türlü nedenlerle ilaç vermemeleridir. Şöyle ki: Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının de. 
netimi altında görülen ilaç piyasasına gerçekte çok o uluslu tekeller hakimdir, Bakanlığın fiyat tespit edeceği sırada; ilaç firmaları o ilaçları piyasadan çekerler, Böylece bakanlığa bir baskı uygular ve sonunda İstedikleri fiyatları alırlar, İstenilen fiyatlar alındıktan sonra yok olan ilaçların fiyatları zam alınmadan önceki imalat tarihleriyle piyasaya çıktığı görülür, 
O srada Türkiye İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendikası (TİEİS) bürokratik engeller nedeniyle hammaddeyi gümrükler. 
den çekemediklerini söylerler, İlaç firmalarının tam kapasite ile çalışamadıklarını söylerler, Fakat imal tarihi ilacın fiyat aldığı tarihten bir ay veya iki ay daha eski tarihli ilaçlar zam alır almaz piyasaya sürülür, 
Hem de yeni fiyatlarla... 

Sürekli bazı önemli ilaçların yokluğu, ve genelde ilaç yokluğunun nedeni, devamlı yeni zamlar almak için ilacın piyasaya sürülmemesi, dyas iktidara baskı yaparak yeni zamlar almaktan kaynaklanıyor. Her yok denen ilaç, zam aldıktan sonra piyasaya daha önceki ayların imal tarihlerini taşıyarak çık- 


maktadır , ve çıkmıştır. 
Bunun çok kanıtı var. 
Geçen syas iktidar döneminde Sağlık Bakanı 
Mete Tan zamanında yapılan ve yüzde 200'e varan zamlar bunun en belirgin kanıtıdır. Bu döneme ilişkin Türkiye İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendikası (TİEİS) genel sekreteri Sabahattin Al. 
pan, geçtiğimiz haziran ayında verdiği demeçte 
“12 ilaç firmasının zam alana dek tatile girecegi'ni söyledi, Bu açıklamasından sonra 12 
büyük ilaç firmasıyla birlikte birçok firma piya. 
saya ilaç vermemeye başladı. Bu açıklamadan sonra, firmalar piyasaya ilaç vermezken üretimleri ni alabildiğine artırdılar. 


KAMU 
ECZACILARI 
DERNEĞİ 


BAŞKANI 
RIFAT GÜNEY 


Her alanda olduğu gibi ilaç alanında da fiyat yükselmelerinden stokçular yararlanıyor elbette, Bu stokçular İlaç imalcileridir. Zamdan önce ilaç yok. Zam açıklanır açıklanmaz, ilaç çok. 
Son ilaç zammında da görüldüğü üzere "döviz transferi olmuyor, ilaç hammaddesi getiremiyoruz' diye feryat eden ilaç imalcileri, birgün için de bu sorunlarını çözüp, piyasaya ilaç verebilmişlerdir, Sorun imalcilerin 


GÜNES GÖZÜNDE PARILDAYAN YASI BULUTTAN MENDİLİYLE SDI... 


İstanbul Eczacı Odası Başkanı Adnan Günüşen(solda) ve Kamu Eczacıları Derneği Genel Başkanı Rıfat Güney (sağda) ilaç sanayiinin sorunlarına ilişkin bir toplantıda ilaç ve sağlık alanlarında toplumsal çıkarlara ağırlık tanınmasını savunuyorlar. 


depolara yığdığı ilaç kutularının üzerine zamlı fiyatların basılması olunca, bir gecede çözülür. 
Ve bir gecede, böylece yüzmilyonlarca lira kazanılabilir, Ve yine görül. 
müştür ki, Sağlık Bakanğı bu gece işçilerini görmezden gelip, rafında kalmış iki-üç kutu ilacı yeni fiyatla satmaya kal. 
kan özel eczanelerin kapı larını mühürletmiştir. 
Bizim memleketimiz böyledir, kör tuttuğunu beller, 


DEVRİMCİ 
SAĞLIK-IŞ 


GENEL 
SEKRETERİ 
HALİS DÜZGÜN 


Kullanım değeri, diğer bir anlamıyla, İnsanın yaşayabilmesi için hayati değeri olan ilacın istismarı kapitalizmin çirkef yüzünü daha da açığa çıkartmaktadır. 

Kârlarını azamileştirmekten başka bir şey düşünmeyen kapita. 
listlerin yaptığı tek şey insanların hayatlarıyla da oynayarak ilaçların fiyatını istediği konumda tutmaktır, Kâr için yapılan üretimin zaman zaman Sınırlı tutulması; yahut ilaç imal eden şirketlerin kendi arala. 
rında anlaşarak fiyatları belirlemesinin ki sonucu binlerce kişi kendileri için gerekli olan ilaçları alamamakta; yahut önem li diğer ihtiyaçlarını kısarak talebi olan ilacı gerçek fiyatının çok üs. 
tündeki fiyattan almak zorunda bırakılmaktadır. 

İlaç alanındaki sömürü fiyat mekanizması aracılıgıyla o uygulanmaktadır. 
Gerek emperyalist tekeile rin uyguladıkları fiyat politikasının gerekse Tür kiye'de faaliyet gösteren şirketlerin ilaç maliyetlerini gerçek maliyetlerin 


AVENİR SEL ALB 


çok üstünde göstermeleri ilaç fiyatlarının yüksek olmasını beraberinde getirmektedir. Ayrıca ima- 


latçı kârı, depocu kârı, perakendeci kârı, 


ambalaj masrafları, reklamlar ilacın satış fiya tını kat kat etkilemekte tüketiciye ulaşıncaya kadar ateş pahası olmaktadır, 

Fiyatın değişik şekil. 
lenmesini etkileyen diğer faktörler de ilacın piyasaya sürülüş şekil. 
lerinin değişimidir. 
(Draje, Tablet, Kapsül...) 
Aynı bileşime sahip olan ilacın değişik fiyatlarla satılarak emekçi halk alabildiğine sömürülmektedir, Bu kadar dışa bağımlı bir fiyat mekaniz. 
ması İçinde ilaç fiyatlarının sürekli artması doğal- 


çekilip yok olan ilaçlar emperyalist tekeller +é onunla bütünleşmiş yerl tekellerin kârlarım arttır. 
mak için yaptıkları hesaplardır. 


TÜRKİYE 
ILAÇ SANAYİİ 
İŞVERENLERİ 

SENDİKASI 
GENEL 
SEKRETERİ 
SABAHATTİN 
ALPAN 


İlaç fiyatlarını etkile yen nedenler ozaman! 
zaman yapılan devalias yonlar nedeniyle artan! 
hammadde fiyatları, şişe, | tüp vs. ambalaj yatları ile her sene yapr! 


ECZACI BİLİM (9) ADAMLARI 


dır. Emperyalist (İlaç tekellerinin ilaç hammaddesine yaptığı artışlar ülkemizde satış fiyatina bir kaç misli artarak yansımakta, yapılan devaliasyonlar ise ham madde fiyatını arttırıcı etki yapmaktadır, 
Sağlıksız kentleşme ve iç pazarın genişlemesi sonucunda ilaca artan talep bu alandaki sömürünün boyutlarını her geçen gün fazlalaştırmaktadır. Hayati önem taşıyan ve piyasadan sık sık 


lah toplu sözleşmeler" 
dir, 

Ayrıca şunu da be lirtmek lazımdır: Hammaddenin gelişinden m& mul maddeye kadar ilacın nitelikleri, üretimi, satış fiyatı tamamen devletin Kontrolünde olan tek iş dalı ilaç endüstrisdir. 


——— 
YARIN: 
ECZANELER 
NİÇİN KAPANIYOR 
0 


DNE 
HABERLER 
[e E 
FLİPPER 
GE) 
SÖZ ÇOCUKLARIN 
(ıso) Ba 
KUÇUK EV 


18.45 


TAŞ DEVRİ 


KAPTAN ONEDİN 


TV OYUNU 
21.30] YEDİ TEPEDEN 
22.30 

SAN FRANSİSKO SOKAKLARI 


23.15 
HABERLER 


"TOMBALA" 


